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REDACTIONEEL

Onkruid

Zo’n halve eeuw geleden was het een spraakmakend boek: 
Zen en de kunst van het motoronderhoud ging dan ook niet 
over motoren, hoewel ze er wel in voorkwamen. Het ging 
over leven in je eigen tempo, langs je eigen pad en dat was 
toen best nieuw.

De medicijnvrije huisarts die we in dit nummer aan je voor-
stellen roept herinneringen op aan die tijd. Als net begonnen 
huisarts zag Marije dat ze vooral repareerde. De lichamelijke 
en psychische gevolgen van de mismatch tussen de mensen 
en zijn of haar leven kwam in de vorm van concreet gemaak-
te klachten haar spreekuur binnen. In de hoop dat de op-
lossing in een doosje pillen zat waarmee de patiënt na tien 
minuten weer buiten stond. 

Dat moet anders kunnen, denkt Marije en veel Onkruidlezers 
zullen dat haar nazeggen. Want dat is de kracht van veel al-
ternatieve genezers: ze springen in de gaten die de reguliere 
gezondheidszorg laat liggen of te snel afdoet. Maar anders 
dan de meeste genezers heeft Marije geen pasklare oplos-
sing, waarvan je als patiënt trouwens vaak net zo afhankelijk 
bent als van het doosje pillen van de dokter. Als medicijnvrije 
huisarts helpt ze je in de eerste plaats je leven zo in te rich-
ten dat je lijf niet hoeft te protesteren. Zelfgenezing noemt 
ze dat, en je hoeft er niks voor te leren of te kennen behalve 
jezelf. Dat is wonderlijk, simpel, verbazend en eigenlijk ook 
ontroerend. Heel zen. Luisteren naar jezelf en het leven leven 
dat nu bij je past.

Maar vergis je niet, Marije is ook een echte huisarts. Niet 
zweverig, maar heel praktisch, en zelf ook op zoek naar wat 
er kan en waar de grenzen van medicijnvrij genezen liggen. 
Want dat die er zijn ziet ze ook wel. “Dood gaan we alle-
maal”, zegt ze. En daar houdt het voor iedere dokter op.

Een verhaal om rustig te lezen en over na te denken. Dan 
begint je proces van zelfgenezing eigenlijk meteen.

Zen en de kunst 
van het onderhoud van je leven
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AANBIEDING

Onkruid digitaal
Een digitaal abonnement op Onkruid? Dat spaart 
bomen, het is veel handiger om later nog eens 
iets terug te zoeken en je neemt Onkruid zonder 
problemen overal mee naar toe.
Je leest de digitale Onkruid op je iPad, op je 
E-reader, op je computer of laptop. Ja, zelfs op 
je smartphone kun je nu Onkruid lezen, waar je 
ook bent. Je hebt alle nummers gewoon bij je. 
De complete nummers, inclusief alle foto’s en 
advertenties, precies zoals de gedrukte Onkruid 

eruit ziet. Bovendien is Onkruid digitaal nog 
iets voordeliger ook, omdat we papier, inkt en 
portokosten uitsparen.

Digitaal Onkruid lezen, ook iets voor jou? Surf 
dan naar www.onkruid.nl en neem een digi-
taal abonnement. Dan hoef je bovendien nooit 
meer op de postbode te wachten en heb je het 
nieuwste nummer in huis op het moment dat 
het verschijnt.

Onkruid digitaal: nu voor maar € 32,50 per jaar, www.onkruid.nl

7ONKRUID 254
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Marleen wil graag in de eerste Onkruid van het 
nieuwe jaar. Want 2020 wordt het jaar van haar 
nieuwe start. Om te beginnen krijgt ze op 2 januari 
de sleutel van haar nieuwe huis. Een appartement 
in Amsterdam, vlakbij de Dappermarkt. Dat moet het 
einde markeren van een periode waarin het leven 
haar niet toelachte, en waarvan ze vaak gedacht 
heeft dat er nooit meer een einde aan zou komen…

“In 2008 kwam ik Mark tegen. Ik was toen 26 en hij 
kwam precies op het juiste moment. Ik kwam net uit 
een doodgelopen relatie met een jongen die gewoon 
niet volwassen wilde worden. Niet een beetje te speels 
of nog te veel in zijn jeugd, hij kwam echt pas tot rust 
als-ie met zijn spelcomputer voor de tv zat. Praten, 
verleiden, zeuren, ik heb het allemaal geprobeerd. Maar 
ik raakte er van overtuigd dat het er gewoon niet inzat. 
Toen niet, nooit niet. Terwijl ik zelf erg bezig was met iets 
waarvan ik nu weet dat het coming of age heet. Mezelf 
ontdekken, uitvinden wat ik wil.
Na twee weken kwam ik Mark al tegen. Hij was het tegen-
overgestelde. Een lieve man met aandacht. Wat ouder dan 
ik, en hij werkte voor een heel spiritueel bedrijf uit de 
Verenigde Staten dat een methode had voor healings met 
kosmische kracht. Ik raakte helemaal in de ban van Mark, 
en misschien nog wel meer van de leider van de bewe-
ging die overal ter wereld lezingen gaf. Soms ging ik mee, 
en dan hielp ik Mark in de stand op de beurs die bij zo’n 
congres hoorde.
Ondertussen overlaadde Mark mij met complimenten en 
stimuleerde me om me meer te verdiepen in de spirituele 
achtergrond van het bedrijf. En in bed was hij trouwens 
een absolute engel. De liefste man ter wereld.
Maar we leefden zijn leven, niet het mijne. Want het mijne 
was ik kwijt. Het was perfect, maar niet van mij. Het is 
raar om te zien hoe onvermijdelijk het is dat het misgaat. 
Want het is niet tastbaar. Er is niks om boos over te zijn, 
geen ruzie, geen flirt met een ander, geen diepgaand ver-
schil van mening. Maar langzaam groeit het besef: ik heb 
geen lust in mijn leven, geen levenslust.
De afgelopen maanden heb ik weer bij mijn moeder 
gewoond. Dat was een hele overgang. Geen reisjes meer, 
geen aandacht, geen complimentjes, geen intimiteit. Maar 
nu ga ik een nieuwe start maken. Mijn eigen start, met 
alleen mezelf. Ik ben heel benieuwd wat ik er van weet te 
maken…”

Ongelukkig oudjaar

IN BEELD

Wil jij ook net als Marleen met je verhaal 
in Onkruid? Stuur dan een mail naar 
redactie@onkruid.nl en vertel ons waar-
om jij op deze plaats zou moeten staan.
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BRIEVENBUS

Brieven 
    aan Onkruid

@Wil je reageren op iets dat je in Onkruid hebt gelezen of wil je iets 

anders kwijt? Mail naar redactie@onkruid.nl of schrijf naar Redactie 

Onkruid, Postbus 173, 4140 AD Leerdam.

Kringloop

Beste Redactie,
Ik kom graag in de kringloop. Bij ons in Rotterdam, 
maar ook ergens anders. Want iedere kringloopwin-
kel is weer anders, en je vindt toch steeds weer iets 
nieuws-voor-weinig.
Het verhaal in de vorige Onkruid vond ik heel bijzon-
der. De manier waarop de kringloopwinkel in Eindho-
ven tot een manier van leven is geworden voor een 
hele gemeenschap is enorm hartverwarmend.
Wat ik gezocht heb, en nergens gevonden, is een han-
dig adressengidsje van kringloopwinkels door het hele 
land. Zodat je ook in andere steden en dorpen de 
winkels kunt vinden en er misschien zelfs een uitstap-
je van kunt maken. Zo kan de kringloop nóg popu-
lairder worden.Zou het niet op de weg van Onkruid 
liggen om zo’n gids te maken, als die niet al bestaat?

Gonnie Brogt, Zaandam

Ook wij waren gegrepen door het mooie verhaal van 
Sonja, vandaar dat we het groot in de vorige On-
kruid gezet hebben. Het idee voor een kringloopgids 
ligt hier al wat langer op de plank. Lastig is dat ‘De 
Kringloop’ niet bestaat, er zijn allemaal verschillende 
winkels en ideeën die onder deze vlag varen en er 
bestaat niet zoiets als een vereniging of club waar ze 
allemaal lid van zijn. Het wordt dus echt handwerk 
om dat allemaal uit te zoeken, maar dat onderstreept 
de behoefte aan 
een gids natuurlijk 
juist. We doen ons 
best er dit voorjaar 
mee aan de slag te 
gaan, we houden 
je op de hoogte.

Windmolens

Bij ons in de gemeente staat al een windmolenpark, 
en nu zijn er plannen voor een tweede. Reusachti-
ge kolossen die het uitzicht tot vele kilometers in 
de omtrek vervuilen. Geen misverstand: ik ben voor 
duurzame energie, maar mij bekruipt het gevoel dat 
we ons land verpesten met halfbakken ideeën. De 
eerste biogascentrales zijn al voordat ze goed en wel 
af zijn achterhaald omdat ze het regenwoud blijken 
op te stoken, en ik ben bang dat het met windmolens 
dezelfde kant op gaat. Kan Onkruid niet eens een ar-
tikel schrijven over échte duurzame manieren om met 
energie om te gaan? En… ik durf het bijna niet meer 
te vragen… waarom is klimaatverandering eigenlijk zo 
erg?

Geert Bakker, Leerdam

Dank je wel, dat 
zijn twee hele 
goeie ideeën. Wat 
dat eerste betreft kan je natuurlijk zeggen dat je moet 
roeien met de riemen die je hebt. Wie nú de klimaat-
verandering wil stoppen, heeft niks aan een uitvin-
ding die over tien jaar klaar is om gebruikt te worden. 
Over de uiteindelijke gevolgen van klimaatverandering 
zullen we de komende maanden eens te rade gaan bij 
een aantal deskundigen om het ons eens goed uit te 
laten leggen. Want het lijkt inderdaad een vraag die 
je niet mag stellen, en dus is het lekker tegendraads 
om dat wél te doen…

Sonja Kawade, 
beheerder Emmaus 

Eindhoven, Onkruid 253
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Hele ouwe koek

Lieve redacteuren,
Ik lees Onkruid met veel plezier en draag jullie een 
warm hart toe. Maar dat verhaal over het Paleo-di-
eet in Onkruid 253, was dat nou wel verstandig? Het 
Paleo-dieet verhoogt je risico op darmkanker, je kunt 
allerlei voedingsstoffen tekort komen en het past echt 
niet meer in deze tijd. Vlees eten heeft namelijk een 
hele negatieve invloed op je ecologische footprint, er 
gaat enorm veel voedsel en landbouwgrond verloren 
bij de productie van vlees. Bovendien: dat Paleo-dieet 
is al zo oud als de weg naar Kralingen, dus waarom er 
zo over uitpakken? Is dat om een plaatje van Fred en 
Wilma op de omslag te kunnen zetten?

Barbara Smit, Wageningen

Om maar met dat laatste te beginnen: wij houden 
van jeugdherinneringen, ook al heet dat tegenwoor-
dig vintage. Dus als er een kleurenfoto had bestaan 
van Zuster Klivia uit 1967, dan had zij op de voorkant 
van dít nummer gestaan…
Het Paleo-dieet is natuurlijk oud, maar Onkruid had 
er – voor zover wij weten – nog nooit over geschre-
ven. Wel in Onkruid 197 over de Oerdis, dat lijkt er 

een beetje op, maar die invalshoek was anders en 
bovendien was dat tien jaar geleden.
Met je kritiek heb je natuurlijk helemaal gelijk, maar 
daaraan hebben we in het artikel dan ook aandacht 
besteed. Wanneer je met hooguit een paar miljoen 
mensen over een verder verlaten aarde rondstruint 
waar om iedere hoek een sabeltandtijger op z’n 
lunch kan zitten wachten, dan zijn duurzaamheid en 
de kans op darmkanker natuurlijk niet je grootste 
zorgen. 
Wij vonden het idee verfrissend en tegendraads, 
en hebben ook vooral mensen aan het woord gela-
ten die het Paleo-dieet als richtlijn bij hun voeding 
gebruikten, en niet als voorschrift of halve religie. 
En dat is iets anders wat we leuk vinden: alle regels, 
conventies en voorschriften, op welk gebied dan ook, 
zijn er om op waarde geschat te worden en soms met 
een korreltje zout te nemen. Er is maar één leidraad 
in dit leven, dat ben je zelf. En soms, dan ben je weer 
even aan het ontdekken wie dat ook alweer is…

5G overbodig?

Geachte redacteuren,
Met heel veel belangstelling heb ik jullie Dossier 5G 
gelezen. Er zijn veel verhalen over, maar een handig 
overzicht van alle bezwaren en hun relevantie vond ik 
nog nergens. Dank daarvoor. Eén van de dingen die ik 
in het verhaal las was dat 5G waarschijnlijk op termijn 
overbodig blijkt te zijn, omdat het achterhaald wordt. 
Zonder dat ik op een technische uitleg zit te wachten, 
waarom zou dat zijn?

Patricia Sanders, Groningen

Zonder technische uitleg is dat lastig, maar we doen 
een poging om een beginnetje te maken. Er zijn twee 
redenen. De eerste is: techniek wordt steeds slimmer 
en kleiner en er is geen reden om te denken dat die 
ontwikkeling binnenkort stopt. Als je iets opzoekt op 
een website in China, doe je dat bijna nooit in China 
zelf. Een kopie van die website staat allang op een 
hele grote computer in Amsterdam en het is dus 

genoeg om daarop te kijken. Het 
duurt niet lang meer voordat die hele 
grote computer in je mobiele telefoon past en dan 
is er dus geen 5G meer nodig.
De andere reden is dat de verwondering dat ‘alles 
dichtbij is’ en de keuzemogelijkheden eindeloos zijn, 
binnenkort zijn glans gaat verliezen. Ons leven zal 
kleinschaliger worden, omdat eindeloos en onbeperkt 
je uiteindelijk niet gelukkiger maken. Dat zie je in de 
supermarkt, dat voel je bij het oneindige aanbod op 
televisie. Vroeger, toen we nog alleen telefoon had-
den, belde je nooit naar New York om iets te vragen. 
Nu staat de hele wereld op je stoep om je van alles 
toe te roepen. Daar gaat de lol snel vanaf en dat zie 
je nu al. Of je het hiermee eens moet zijn is natuur-
lijk de vraag, maar het is zeker iets om over na te 
denken. 

Rectificatie

In editie 252 is in de rubriek het Zon-
netje helaas een foutief websiteadres 
genoemd. Het juiste adres van Zaden 
voor Voedsel is www.seedsforfood.one.
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Glas & sculpturen in Museum 
Nagele

 Tot en met 23 februari 2020

In Museum Nagele (Flevoland) is het werk te zien van 
glaskunstenaar Ewout Vis (1962) en beeldend kun-
stenaar Marinel Vieleers (1944). Ewout Vis, in 1990 
afgestudeerd aan de kunstacademie te Arnhem heeft 
zich tot aan 2009 voornamelijk beziggehouden met 
tekenen en schilderen. In 2009 werd zijn aandacht ge-
trokken door het breukvlak van een ruit. ‘Het was net 
of ik een andere kwaliteit glas zag, zoveel meer spran-
keling en levendigheid. De wens ontstond om speci-
fiek het breukvlak van het glas als materiaal in mijn 
schilderijen te verwerken. Al snel werd mij duidelijk 
dat het glas mij meer fascineerde dan de verf.’ Marinel 
Vieleers begon in 1985 daar haar artistieke loopbaan. 
In haar beelden staat de mens centraal. Het werk van 
Marinel is een knipoog naar het leven om haar heen, 
waar ze zowel waarnemer als verteller is.

Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl

Kostuums met een verhaal
Tot en met 23 februari 2020

Zien en gezien worden in de prachtigste kostuums… 
Het is van alle tijden. Hoewel de eerste kleding vooral 
diende om ons warm te houden, ontwikkelde mode 
zich tot een middel om status en een identiteit uit te 
dragen. Iedere dag opnieuw geven onze kledingkeuzes 
weer wie we zijn. Maar hoe gingen kasteelheren- en 
vrouwen daar vroeger mee om? In Dress to Impress. 
Kostuums met een verhaal kun je je vergapen aan 
prachtige historische kostuums uit de Utrechtse kas-
teelmusea tot aan hedendaagse kledij. Foto’s, kos-
tuums en accessoires vertellen de geschiedenis van 
de modieuze items en het verhaal van hun drager. Van 
extravagant gemaskerd bal tot ambtskostuum, en van 
draagbaar modern tot kunstzinnig maatschappelijk 
statement. 

Pop-up Museum Oud Amelisweerd | Koningslaan 9, 
Bunnik | www.popupmoa.nl

The lost Art of Grief
Vanaf 10 januari 2020

In deze intieme dansvoorstelling reis je mee in de 
wereld van twee vrouwen. Vanuit hun verdriet pogen 
ze elkaar te ontmoeten en te dragen. Samen zoeken 
zij naar een ritueel, een dans, een ceremonie van 
het hart om een vorm te vinden voor het uiten van 
hun verdriet. Rauwe en vurige lichamelijkheid wordt 
afgewisseld met breekbare intimiteit. Het publiek 
wordt getuige én onderdeel van deze tegenstrijdige en 
grote emoties die door elkaar te vinden en te dragen 
plots kunnen veranderen in één gemeenschappelijke 
hartslag.

Kijk voor de speeldata op www.kudde.info/project/
the-lost-art-of-grief

   p pad met Onkruid
Waar moet je binnenkort echt een keer heen, wat mag je niet missen en wat willen wij jou meege-
ven? In iedere Onkruid nemen wij je mee langs diverse aan-jezelf-werk-momenten, vieringen van 

het goede leven en tal van verborgen schatten. Ga je met ons mee?

ONKRUID AGENDA
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Klimaatmaatregelen, waarom 
eigenlijk?
22 januari 2020 van 17.30 tot 20.30 uur 

Verslaafden zijn we. Verslaafd aan goedkope fossiele 
energie, onze hele samenleving is ervan afhankelijk. 
Als columnist voor Tijdschrift Milieu verkondigde 
Johan SLiggers al zonder aarzeling zijn tegendraadse 
mening. Nu, als pensionado, neemt hij helemaal geen 
blad meer voor de mond. Deze avond vormt de ‘live’ 
versie van een serie van vijf artikelen die hij eind 
2019, begin 2020 publiceert in Tijdschrift Milieu. Tij-
dens het VVM Café geeft hij de ‘extended version’ van 
de hele serie met onderbouwing met cijfers, plaatjes 
en anekdotes. 

Zie www.vvm.info/vvmcafe/januari2020 voor meer info

Lekker leven met een allergie
6 t/m 9 februari 2020

Wanneer je vanwege je gezondheid bewust moet 
kiezen wat je koopt, gebruikt, eet of drinkt dan is dit 
evenement een goed oriëntatiepunt. In samenwerking 
met Allergieplatform.nl en tegelijkertijd met de Natio-
nale GezondheidsBeurs vindt in de Jaarbeurs Utrecht 
de AllergieBeurs plaats. Je vindt er allerlei informatie 
over allergie en overgevoeligheid. Met elke dag inte-
ressante lezingen van specialisten en diëtisten over 
onder andere (voedsel)allergie en overgevoeligheid 
en prikkelbare darm syndroom. Het thema is Lekker 
Leven met een allergie, en de 
exposanten en sprekers laten 
je zien hoe ze daarbij kunnen 
helpen.

Zie voor meer informatie over 
deze beurs www.allergiebeurs.nl

Uniform
13 februari t/m 10 april 2020

Wat is de kracht van het collectief in dit tijdperk van 
individualisme en zelfontplooiing? Gefascineerd door 
het fenomeen volksdansen vraagt Nastaran Razawi 
Khorasani zich in deze dansperformance af hoe de 
huidige mens vorm en inhoud geeft aan gevoelens 
van saamhorigheid. Vier individuen doen een poging 
om hun eigen identiteit af te leggen en op te gaan 
in de massa. De alledaagse handelingen van de vier 
vloeien langzaam over in een volksdans. Lukt het hen 
zichzelf te vergeten?

Zie www.maastd.nl voor de speeldata

Allemaal wonderen
28 februari t/m 23 augustus 2020

Museum Catharijneconvent presenteert van 28 februari 
t/m 23 augustus 2020 de verrassende tentoonstelling 
Allemaal wonderen waarin wonderen centraal staan. 
Wonderen zijn van alle tijden, van alle culturen en 
van alle religies en spelen sinds het begin van de 
mensheid een rol in het leven van alledag. Ook kun-
stenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren. 
Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde 
afspeelt, vraagt om hun allergrootste verbeeldings-
vermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende 
en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot 
Mondriaan en Abramović, voor deze tentoonstelling 

heeft het museum de mooiste en verrassendste 
werken uit nationale en internationale collecties 

samengebracht.

Museum Catharijneconvent | 
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht | 
www.catharijneconvent.nl

ONKRUID AGENDA
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De aarde wordt warmer en wij zijn de enigen die daar nog wat aan 
kunnen doen. Wij willen nog jaren kunnen genieten van de natuur en 
het leven zelf en niet in angst zitten voor de volgende natuurramp of 

het verdwijnen van prachtige gebieden. Weten wat er gebeurt, dan moet 
je hier zijn! Onkruid brengt de laatste nieuwtjes voor jou in kaart.

Onze aarde volgens Onkruid
KLIMAAT

Hier worden we blij van!
In de Werkplaats van dit nummer (pagina 48) 
testen we de thee van ptthee, winnaar van de 
ASN Bank Wereldprijs 2019. Maar ook de starten-
de duurzame ondernemers die op de tweede en 
derde plaats zijn geëindigd hebben een prachtig 
idee die we kort willen toelichten. 

Geconcentreerde shampoo-capsules
Zo ontwikkelden Mirjam de Bruijn en Ilse Kwaaitaal 
van Twenty (tweede prijs) geconcentreerde sham-
poo-capsules waarmee je zelf thuis vloeibare sham-
poo kunt maken, Door water in een herbruikbare fles 
toe te voegen bespaar je op transportkilometers en 
onnodig verpakkingsmateriaal. Hoezo de naam Twen-
ty? Cosmetische producten bestaan voor ongeveer 
80 procent uit water, Twenty bevat alleen die overige 
20 procent aan ingrediënten. Momenteel 
hebben de ondernemers alleen nog 
de shampoo-capsules die in 
2020 gelanceerd zullen wor-
den, maar het plan is er om 
ook een conditioner en 
showergel op de markt 
te brengen.

Inkt uit koffiedik 
Je moet het maar bedenken: milieuvriendelijke inkt 
van koffieprut. Eline Leising en haar team bieden met 
CaffeInk (derde prijs) een circulaire oplossing voor 
koffie-afval en vervangt tegelijkertijd het vervuilende 
carbon black pigment door pigmenten uit koffiedik 
te halen en daar inkt van te maken. Het duurzame 
productieproces van de inkt biedt niet alleen een 
circulaire oplossing voor koffiedik, maar bespaart ook 
tonnen CO2-uitstoot op jaarbasis in vergelijking met 
de traditionele productiemethode. Aan het eind van 
2020 hopen ze een kleine productielijn op te kunnen 
zetten

Ook de andere 
finalisten Circular 
Coffee Collective, 
UnPlastic en Wijk-
EnergieWerkt zijn 
initiatieven om het 
komende jaar in de 
gaten te houden!

Foto’s prijswinnaars: www.voordewereld-
vanmorgen.nl, de community met slimme 
ideeën voor een betere wereld
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Nadert de houten revolutie?

Nederland staat voor een paradoxale opgave: meer 
bouwen en minder uitstoten. Om de woningnood op 
te lossen moeten er tot 2030 één miljoen woningen 
worden gebouwd, maar het huidige bouwen met 
beton overschrijdt de milieunormen. Is houtbouw de 
oplossing? 
Momenteel liggen veel nieuwbouwprojecten stil 
omdat zij stuiten op internationale afspraken over 
CO2-reductie en stikstof. Als we op de huidige manier 
doorbouwen met cement, beton en staal komt bij 
de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen ongeveer 
55 miljoen ton CO2 vrij. Maar er is een alternatief: 
bouwen met hout. Het nieuwe ‘kruis-
laaghout’ – ofwel CLT: Cross Laminated 
Timber – veroorzaakt geen uitstoot, 
maar slaat juist CO2 óp. Tevens kan 
met CLT ‘prefab’ veel sneller worden 
gebouwd. Omdat met het oersterke en 
brandveilige CLT zelfs hoogbouw ge-
realiseerd kan worden, kreeg het hout 
al snel de bijnaam ‘het nieuwe beton’. 
Het VPRO-programma Tegenlicht stelt 
hierover kritische vragen.

Laat je inspireren op www.vpro.nl/
programmas/tegenlicht/kijk/afleverin-
gen/2019-2020/houtbouwers.html

Biechten voor je ecologische zonden 

Onze wereld kent vier internationale misdrijven: 
oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdaden 
tegen de menselijkheid. In november deed paus 
Franciscus een oproep om aan deze zeer ernstige 
schendingen van het internationale recht een vijfde 
toe te voegen: ecocide. Het strafbaar stellen van 
misdaden tegen de aarde.
Het lijkt een postuum eerbetoon aan de dit jaar 
overleden Schotse advocate Polly Higgins die haar 
hele leven streed voor de rechten van de aarde en 
erkenning van ecocide. In het portret dat Tegen-
licht in 2015 over haar maakte zie je wat ecocide 

inhoudt maar ook waar-
om de internationale 
gemeenschap zich daar 
zo weinig van aantrekt. 
Maar binnenkort kun 
je in ieder geval biech-
ten voor je ecologische 
zonden! 

Zoek op ‘polly’ op www.
vpro.nl/programmas/
tegenlicht/kijk/afleverin-
gen.html om het betref-
fende portret over haar 
terug te zien

Greta en de reuzen

Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd door reuzen. Toen de 
reuzen het bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. 
Daarna hakten ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die 
huizen vormden dorpen, de dorpen groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen 
bos meer over. De dieren in het bos roepen Greta’s hulp in. Gelukkig heeft ze een 
idee... Greta en de reuzen is een kinderboek gebaseerd op Greta Thunberg, de 
tiener die de klimaatcrisis wereldwijd opnieuw op de agenda wist te zetten.

Greta en de reuzen | Zoë Tucker & Zoe Persico | Horizon | € 14,99 | 
ISBN: 9789463962117 | verschijnt op 15 januari 2020

Fan van Tegenlicht
Tegenlicht, een platform van de VPRO, nestelt zich in de frontlinie, en zoekt zijn verhalen op plekken 
waar ideeën worden ontwikkeld, getest en bekritiseerd. Via niet voor de hand liggende, controversiële 
en tegelijkertijd gedegen analyses wil Tegenlicht zijn kijk geven op de wereld; zowel op nationale als 
op internationale ontwikkelingen die onze wereld in de 21ste eeuw vormgeven. Regelmatig verschijnen 
er documentaires op televisie of online die goed weergeven waar Onkruid voor staat. Deze onderwer-
pen zetten je aan het denken en doen je beseffen hoe het er daadwerkelijk voor staat met onze we-
reld. Zie ook onderstaande documentaires.

KLIMAAT
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( Uit)eten met Onkruid
Bij Onkruid letten wij op onze voeding en struinen dan ook heel Nederland en Vlaanderen 

af op zoek naar de laatste nieuwtjes op dit gebied. Wat kun je deze periode goed 
gebruiken, welk product moet je links laten liggen en wat mag er echt niet missen 

op je boodschappenlijst?

VOEDING

Gewoon gezond eten
Wat is gezond eten? Wie moet je geloven? Wat vandaag waar is, blijkt morgen 
achterhaald. Gezondheid wordt gemeten door de wetenschap en grotendeels 
bepaald door de commercie, maar wat zijn nu nog de echte bomen in het bos. 
Gewoon gezond eten brengt je met logica, bewijzen uit de natuur en het ver-
loop van de geschiedenis weer terug bij je eigen gezonde verstand en gevoel. 
Hierdoor kun je een permanent helder beeld houden bij het begrip gezonde 
voeding. Nieuwe hypes en bevindingen leveren geen vragen voor je op. Je kunt 
gewoon gezond blijven eten.

Gewoon gezond eten | Henk Helsper | Uitgeverij Boekscout | € 20,99 | 
ISBN: 9789463896955

Lekkere borrelhapjes
Zoek je nog een heerlijk voorgerecht voor tijdens de feestdagen 
of heb je binnenkort een verjaardagsfeestje waar je je gasten 
wil verrassen met een lekker borrelhapje? Bij toeval kwamen 
we laatst wat producten van Jos Poell tegen. Deze van oor-
sprong beschuitbakker uit Weert lijkt voor elke gelegenheid 
wat te bieden. Wat dacht je van de krokante crups, die je kunt 
vullen met mozzarella, groene pesto en een cherrytomaatje als 
voorgerechtje? Of ben je misschien op zoek naar een hartig 
tussendoortje om de lekkere trek te stillen en kies je voor de 
Snackbread kaas & ui? 

Je vindt de producten van Jos Poell in de schappen van de su-
permarkt, met prijzen vanaf € 0,72. Benieuwd naar wat ze nog 
meer hebben? Kijk op www.jos-poell.com.

‘Laat voedsel uw medicatie zijn en niet medicatie uw voedsel’ 
Hippocrates | Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) | 460 v.C. - 377 v.C.
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Dat moet je niet verkeerd opvatten. Er zit niks aan 
te komen, voor zover ik weet. Maar in 2020 hoop ik 
87 te worden en ooit moet er een eind komen aan 
de extra gezonde jaren die een opgeruimd leven me 
gebracht heeft. Het nieuwe jaar is een mooi moment 
om daar even bij stil te staan en mijn geluk te vieren. 
Jullie weten dat ik van tradities houd. En daarbij ho-
ren oliebollen. Als de wereld of je gezondheid aan een 
ouderwetse oliebol ten onder moeten gaan, dan was 
de zaak toch al niet meer te redden… Ik bak er ieder 
jaar precies honderd. Ga ik ergens op visite dan neem 
ik ze mee, en komt de hele club zoals dit jaar bij mij 
over de vloer, dan krijgt iedereen er minstens eentje 
voor zijn of haar neus. 
Als extra stimulans heb ik al sinds een jaar of vijftig 
een aanvullende traditie. Rond 1970 werd namelijk 
de kauwgombal uitgevonden. Het suikerlaagje zorgt 
ervoor dat de kauwgombal niet of nauwelijks kan 
smelten, en dat maakt hem bij uitstek geschikt om 
mee te bakken in een oliebol. In één van mijn hon-
derd oliebollen bak ik een kauwgombal mee, een 
rode. Voor wie die bol vindt heb ik een klein cadeau-
tje, dat ingepakt naast de oliebollen ligt. En je kunt 
kijken wat je wilt, het is absoluut niet te zien welke 
oliebol het is. Hieronder vind je het recept.

Ingrediënten voor 100 oliebollen
• 1250 ml halfvolle melk
• 35 gr gedroogde gist 
• 5 el suiker
• 1500 gr bloem (gezeefd) 
• 5 eieren (losgeklopt)

• 3 l zonnebloemolie
• 1 tl zout
• 1 kauwgombal

Bereiding
Verwarm de melk in een steelpan tot lauwwarm. 
Schenk de helft van de melk bij de gist en de suiker 
in een schaaltje. Laat 5 min. staan tot het begint te 
schuimen. Doe de bloem in een grote kom en maak 
een kuiltje. Schenk het gistmengsel, de rest van de 
melk, het ei en een theelepeltje zout erin. Klop met 
een garde tot een glad beslag. Dek de mengkom af 
met een schone theedoek en laat het beslag 1 uur op 
een warme, tochtvrije plaats rijzen tot het in volume 
minstens verdubbeld is.
Verhit de olie in een ruime pan of in een schoonge-
maakte grote frituurpan tot 180 °C. Dat kun je testen 
met een stukje brood, begint het meteen te bruisen, 
dan is de olie goed. Doop 2 eetlepels kort in de hete 
olie. Schep met de lepels ronde hoopjes beslag en 
laat het beslag voorzichtig in de olie zakken. Tik ze 
met de schuimspaan om zodra een zijde goudbruin 
is. Neem ze uit de pan en laat uitlekken op keuken-
papier. 
In de tweede of derde portie die je bakt verstop je 
de kauwgombal. Zorg dat die goed ingepakt is in het 
deeg, direct contact met de olie is net te heet voor de 
suiker. Leg deze oliebol gewoon tussen de anderen. 

Grootmoeders tips
In iedere Onkruid lees je een handige tip van Bets. Bets – moeder Bets 
voor intimi - is inmiddels 86 en voorziet de redactie al jarenlang van al-
lerlei gevraagde en ongevraagde huishoudelijke adviezen. Want “vroeger 
hadden we geen chemische rommel, gooiden we niks weg en was alles 
duurzaam”. Niks nieuws onder de zon dus, en daar zit natuurlijk wat in. 
Dus hebben we haar aan het werk gezet. Zodat iedereen van haar slimme 
tips & vergeten wijsheden kan profiteren.

Bets

GROOTMOEDER BETS

Oliebollen met verrassing
Ik ben een vrolijk mens, ik heb een mooi leven. 
Maar binnensmonds zing ik met de jonge André 
Hazes mee “Leef, alsof het je laatste oudjaars-
dag is”. Dat mag op mijn leeftijd. En dus bak ik 
zoals ieder jaar voor iedereen oliebollen… 
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Leef gezond met Onkruid
In een wereld waar veel onderzoeken plaatsvinden, iedereen het beste ‘medicijn’ lijkt te 

hebben en het ene dieet het andere opvolgt, is het lastig te bepalen waar je nou echt 
wat aan hebt. We kijken wat er te koop is en brengen je de laatste nieuwtjes en 

ontwikkelingen. Zo ben je gezond en blijf je dat ook.

Wordt hard werken volksziekte 
nummer één? 
Nederlanders vinden hun werk belang-
rijk. Maar liefst 88% van de werken-
de beroepsbevolking geeft aan 
dat hun werk belangrijk is voor 
henzelf, terwijl 90% aan-
geeft dat het belangrijk is 
voor andere mensen. 

Maar er is ook zorgelijk 
nieuws. Bijna de helft 
van de werkende Ne-
derlanders (45%) heeft 
te kampen gehad met een 
burn out of worstelt daar nu mee. 
Ook komen fysieke klachten als gevolg 
van het werk veel voor (74%). Opvallend is dat 
vooral jongere werkenden, tot en met 35 jaar 
oud, worstelen met hard werken. 
Dat laat de Nationale Werkdruk & Zacht Wer-
ken monitor 2019 zien. Dit is een representatief 
onderzoek, uitgevoerd onder de Nederlandse 
beroepsbevolking door onderzoeksbureau 
School of Insights uit Hilversum. 

Zacht werken

Kunnen mensen zacht werken, dan zorgt werk 
voor plezier en zingeving. Zacht werken is je 
energie bewust inzetten in je werk, waardoor je 
meer bereikt, met meer flow. Zo geeft 80% van 
de werkende beroepsbevolking aan dat ze in 
staat zijn hun talenten in te zetten in hun werk 
en voor maar liefst 79% geeft werk een fijn 
gevoel, terwijl 87% plezier heeft in het werk.
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Het einde van alzheimer in 
zicht?
We vrezen alzheimer als geen enkele andere 
ziekte om twee redenen. Het is de enige van de 
vijf meest voorkomende doodsoorzaken waarvoor 
geen effectieve behandeling bestaat. En het is 
niet alleen fataal: het berooft de slachtoffers van 
hun leven lang voordat ze er niet meer zijn. 
Het einde van alzheimer biedt hoop aan iedereen 
die alzheimer en cognitieve achteruitgang wil 
voorkomen en zelfs terugdraaien. In plaats van 
alzheimer te zien als een ongeneeslijke ziekte die 
vooral genetisch is bepaald, biedt dr. Dale 
Bredesen (expert op het gebied van de werking 
van neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer) 
een nieuw perspectief: er zijn drie typen alzhei-
mer waarbij verschillende elementen een rol 
spelen. 1. Ontstekingen (door infecties, voeding 
of anderszins); 2. een tekort aan nutriënten, 

hormonen en andere stoffen die de hersenen 
ondersteunen; en 3. giftige stoffen zoals zware
metalen of biotoxines.
Bredesen geeft een overzicht van 36 facto-
ren die kunnen leiden tot het krimpen van 
de hersenen. Het op onderzoek gebaseerde 
ReCODE-programma kan deze factoren weer 
in evenwicht brengen door aanpassingen in 
voeding en levensstijl, zoals het verbeteren 
van je slaappatroon, stoppen met het eten 
van gluten en vasten op geregelde tijden.

Het einde van alzheimer | Dr. Dale Bredesen | 
Scriptum | € 23,50 | ISBN: 9789463191722

Documentaire Ask Dr. Ruth
Ask Dr. Ruth vertelt het ongelofelijke 
levensverhaal van Dr. Ruth Westheimer, 
die als kind de Holocaust overleefde en 
de eerste en beroemdste sekstherapeut 
werd op de Amerikaanse televisie. Nu 
bijna 90 jaar oud, staat zij nog volop 
in het leven. In de documentaire kijkt 
ze terug op haar traumatische jeugd en 
hoe zij één van de belangrijkste woord-
voerders werd in de seksuele revolutie.

Verkrijgbaar op dvd voor € 14,99
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Uitgelicht
In elk nummer van Onkruid vind je een highlight: een product, 
tentoonstelling, film, voorstelling etc. die je niet wilt missen!

HIGHLIGHT

Creatief bezig zijn, wij houden er van! En met deze boekenleg-
gers om in te kleuren kunnen wij onze lol op. In het boekje 
vind je prachtige afbeeldingen van magische wezens op een 
smalle strook dik papier. Een paar vlakken zijn al voor je 
ingekleurd maar de rest laten ze over aan jouw eigen fantasie. 
Een knap elfje, een vurige eenhoorn, een konijn met vleugels… 
welke kleuren geef jij deze wezens? 

De tekeningen zijn met diverse kleurwaren in te kleuren, van-
wege de dikte van het papier zelfs met waterverf. Ervaring leert 
echter dat je hier geen (dikke) stiften voor moet gebruiken om-

dat je dan net iets te vaak buiten de lijntjes kleurt. Een 
fineliner werkt perfect! En ben je klaar met kleuren, 

scheur dan de pagina eruit en begin direct aan een 
nieuw boek zoals uit de boekenrubriek op pagina 

58.

En ben je wel fan van kleuren, maar niet 
van magische wezens dan kun je je ook 

uitleven op de vogel- of kattenvariant.

De mooiste kleurboekenleggers 
om in te kleuren - Magische 

wezens | Deltas | € 6,95 | 
ISBN: 9789044755282 

Magische wezens boekenleggers
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Weet jij wat je eet? Een vraag die veel mensen 
met ‘ja’ beantwoorden. Maar weten ze het wel 
echt? Zelfs de ‘etiketlezers’ kunnen nog weleens 
bedrogen uitkomen, want met enige regelmaat 
blijken die etiketten niet alle ingrediënten te 
vertellen. Voedselwaakhond foodwatch zet zich 
in om deze misstanden aan de kaak te leggen 
en legt de vinger op de zere plekken van onze 
voedselvoorziening.

Met als einddoel: ervoor te zorgen dat de politiek haar 
verantwoordelijkheid neemt in de borging van consu-
mentenrechten, de volksgezondheid, en het mensen-
recht op adequaat voedsel. Foodwatch geeft consu-
menten een stem en zet zich in voor transparantie en 
voor het recht op voedsel dat noch mens, noch milieu 
schaadt. Met hun onderzoeken, campagnes en rechts-
zaken, en via brede media -aandacht en gesprekken 
met de overheid is foodwatch een belangrijke tegen-
kracht voor de macht van de industrie. De campagnes 
leiden tot bewustwording van de misstanden in de 
voedingsindustrie en hebben significante veranderin-
gen teweeg gebracht zowel bij de industrie, als bij de 
overheid.

Zelfregulering hoog in het vaandel

Zo eist food-
watch dat 
de overheid 
ingrijpt en 
strengere 
regels stelt. 
Op het mo-
ment heeft 
de overheid 
zelfregule-
ring door de 

voedselindustrie hoog in het vaandel staan. Zo stelt 
de voedselindustrie zelf ‘grenzen’ aan haar eigen mar-
keting; de kat op het spek binden, noemt foodwatch 
dat. Maar ook de regels zelf bieden de voedselindus-
trie veel ruimte. Europese wetgeving die consumenten 

beschermt, is in Nederland onvoldoende doorgevoerd. 
En fabrikanten zoeken voortdurend naar de mazen in 
de wet. Zo verkoopt Unilever zijn Becel Pro-activ als 
cholesterolverlager, zonder de gezondheidseffecten op 
langere termijn te laten onderzoeken of een bijsluiter 
bij het product te geven. De multinational omzeilt 
zo de strenge regels en hoge onderzoekskosten die 
verbonden zijn aan registratie van Becel Pro-activ als 
medicijn. Maar wetgeving veranderen vereist een lange 
adem.

De 5 thema’s binnen foodwatch

Voeding en gezondheid: Wat eet je eigenlijk? Hoe be-
werken producenten jouw voedsel, welke E-nummers 
en giftige stoffen zitten erin? foodwatch onderzoekt.
Fraude, toezicht en informatierecht: In veel voedselpro-
ducten zit niet wat er op de verpakking staat. food-
watch komt op voor jouw recht op eerlijke, gezonde 
en veilige voeding.
Schadelijke stoffen: foodwatch wil dat de overheid het 
voorzorgsprincipe toepast: bij twijfel, niet doen!
Politieke en wetenschappelijke integriteit: Hoe worden 
politiek en wetenschap beïnvloed door de voedselin-
dustrie?
Misleidende marketing: Je wordt veelvuldig voor de 
gek gehouden door voedselfabrikanten. foodwatch 
eist samen met jou dat de overheid ingrijpt en stren-
gere regels stelt.

Boodschappen doen met encyclopedie

foodwatch laat zien wat jij eigenlijk wel weet: je wordt 
veelvuldig voor de gek gehouden door voedselfabri-
kanten. Maar hoe? Dat is vaak onduidelijk. Wil je echt 
weten wat je eet, dan moet je met een vergrootglas 
en een encyclopedie de winkel in. Hoe meer consu-
menten achter foodwatch staan, hoe meer ze kunnen 
bereiken.

Recht op eerlijk, veilig en gezond eten

Welk product was 
het meest misleidend 
dit jaar?
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Zuster Klivia wist 
het al in 1967, 
en opnieuw in 
2002: “Doe wat 
je het liefste 
doet, dan is 
het altijd goed.” 
Maar hoe?

Foto uit de film Ja Zuster, Nee Zuster (2002), fotograaf Victor Arnolds
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90% van de 75-plus-
sers gebruikt tegen-
woordig iedere dag 
medicijnen. Geen 
wonder dus, dat 
medicijnvrije huisarts 
Marije Berkelaar bin-
nen de kortste keren 
honderden aanvragen 
had van mensen die 
graag patiënt bij haar 
willen worden. Want 

voor veel mensen is hun huisarts meestal niet 
meer dan een receptenfabriekje: je stapt binnen 
met je klacht, en staat tien minuten later weer 
buiten met je briefje voor de apotheek. Dat moet 
anders kunnen...

Marije Berkelaar is net een half jaar afgestudeerd 
als huisarts. En dat betekent net als voor de meeste 
beginnende huisartsen dat ze vooral als waarnemer 
werkt in praktijken van andere artsen. Marije: “Als 
huisarts krijg je iedere dag de zogenaamde autorisa-
tielijsten voorgelegd. Dat is een lijst met herhaal-
medicatie waar jij je handtekening onder moet zetten, 
zodat de apotheek het kan uitgeven aan de patiënten 
van de praktijk. Ik werd daar toenemend fysiek onpas-
selijk van. Zo ontzettend veel mensen die eindeloos 
dezelfde medicijnen voorgeschreven krijgen, misschien 
wel levenslang. Ik heb de opleiding tot huisarts 
gevolgd omdat ik het beste wilde voor de mensen en 

voor de planeet, maar dit voelt verre van het beste. Ik 
wil als arts niet het probleem de kop indrukken, ik wil 
de persoon tegenover mij laten groeien. Van zelfon-
derzoek naar zelfontwikkeling en zelfgenezing.”

Veilig

Toch zal het nog wel even duren voor de praktijk van 
de medicijnvrije huisarts haar deuren opent, en dat 
is jammer voor alle mensen die zich er liever van-
daag dan morgen zouden inschrijven. Marije: “Het is 
voor mij gewoon niet veilig om nu een medicijnvrije 
praktijk als huisarts te beginnen.” Ze richtte voor 
haar werk een stichting op, Stichting Ik ben mezelf. 
Bij de Kamer van Koophandel werd die ingedeeld in 
de categorie Gezondheidszorg. Marije: “Er volgde een 
brief van de inspectie: ‘Je moet je registreren bij de 
klachtencommissie’.” Ook vanuit de kring van huisart-
sen waren de reacties kritisch. “Toen ik naar buiten 
trad met het idee van de medicijnvrije huisarts, heb 
ik een e-mail gestuurd aan de huisartsen waarvoor 
ik werk gepland had staan. Om ze op de hoogte te 
stellen van mijn bezigheden en de publiciteit, zodat 
ze dat niet uit de krant hoefden te lezen. Enkelen van 
hen lieten weten dat dat het einde van onze samen-
werking betekende”, vertelt Marije. 

Protocol

Eigenlijk is dat raar, tenzij je natuurlijk verwacht dat 
Marije van iedere patiënt die ze tijdens een waarne-
ming ziet meteen het behandelplan omgooit en de 

De medicijnvrije huisarts
neemt voorlopig nog even geen patiënten aan…
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medicatie stopzet. Maar dat is absoluut niet het geval. 
Sterker nog: in de huisartsenpost in het ziekenhuis 
waar ze tot het eind van het jaar werkt schrijft ze 
gewoon medicijnen voor. Marije: “Wel geef ik mensen 
vaak een keuze. Om een voorbeeld te geven: wanneer 
iemand met een oogontsteking naar de huisartsenpost 
komt verwachten mensen vaak dat je een antibiotica-
kuur voorschrijft, ze vragen daar om. Maar ontstekin-
gen worden in veel gevallen veroorzaakt door virus-
sen, en daar helpt antibiotica helemaal niet tegen. 
Toch weten patiënten van eerdere ervaringen dat ze 
antibiotica kregen en de ontsteking na twee dagen 
over was. Die link tussen medicatie en genezing is 
dus makkelijk gelegd. Of het om een virale infectie 
ging die sowieso wel was weggetrokken, dat weet je 
dan nooit. Het officiële huisartsenprotocol schrijft voor 
dat je bij zo’n ontsteking na drie dagen antibiotica 
voorschrijft. Ik zeg dat tegen mensen: ik geef je een 
recept mee, maar ik raad je aan het eerst nog twee 
dagen aan te kijken om te zien of de klachten vanzelf 
verbeteren.”

Chronisch

En dat brengt ons bij de tweede reden waarom Marije 
als medicijnvrije huisarts niet snel een algemene 
praktijk zal beginnen. Want de meest gestelde kriti-
sche vraag aan de medicijnvrije huisarts is natuurlijk: 
er zijn toch ook aandoeningen waarvoor medicijnen 
gewoon de beste of enige oplossing zijn, wat doe je 
dan als medicijnvrije huisarts? En dat is een terechte 
vraag, want Marije heeft geen medicijnvrij antwoord 
op alle vragen die bij een huisarts binnenkomen. 
“Psychosomatische aandoeningen en chronische 
ziekten zijn het primaire domein van de medicijn-
vrije huisarts”, vertelt Marije. “Het aanpassen van je 
leefstijl mag veel ruimer dan een koekje minder bij de 
koffie. Mijn buurvrouw slikte al jaren medicijnen tegen 
hoge bloeddruk. Daar zit je in principe voor de rest 
van je leven aan vast. Maar tegenwoordig zwemt ze 
regelmatig in de plas hiertegenover. Zomer en winter. 
Dat is een verandering die een veel grotere impact 
heeft dan dat half uurtje dat ze ermee bezig is. En nu 
is haar bloeddruk prima, zonder medicijnen. Dat is 
het soort aanpak dat je van de medicijnvrije huisarts 
kunt verwachten. Als je leven je een hoge bloeddruk 
bezorgt, dan word je uitgenodigd te onderzoeken hoe 
het leven beter bij je past. En soms is zwemmen het 
beste medicijn tegen hoge bloeddruk.”

Overleven

“Wij zijn met z’n allen op het ogenblik vooral aan het 
óverleven, in plaats van aan het leven. En de huisarts 
is de klusjesman die de boel zo lang mogelijk aan de 
praat houdt”, aldus Marije. “Terwijl we ook zouden 
kunnen vieren wat we allemaal al hebben én bereikt 
hebben. Maar veel systemen in onze wereld zijn aan 
het einde van hun levensduur, de rek is eruit. Dat 
geldt voor het onderwijs, dat geldt voor de landbouw 
en het geldt ook voor de gezondheidszorg. 
Degenen die daar nog wel het meest de dupe van 
zijn, zijn de jongeren. Ik geloof in vooruitgang, dat 
iedere generatie beter wordt dan de volgende. Wij la-
belen steeds meer kinderen. Ze zijn ADHD, PPDnos of 
wat er al niet aan diagnoses bestaat. Maar er is een 
disconnectie tussen het kind en het systeem en dus 
moet er een label op. Je kunt de zaak ook omdraaien 
en van de andere kant bekijken. Stel dat de wereld 
ons geeft wat nodig is, ik geloof daarin. Je ziet dat 
er steeds meer kinderen zijn met een stoornis in het 
autistische spectrum, steeds meer zeer energieke kin-
deren en kinderen die hooggevoelig zijn. Ik denk dat 
die kinderen er zijn omdat de wereld ze nodig heeft. 
Dan moet je niet per se met kunst en vliegwerk die 
kinderen in het oude systeem passen. Laat kinderen 
met hun bijzonderheden tot bloei komen en de wereld 
van de volgende generatie vormen.”

Hulpzoekers

“Hulpzoekers”, omschrijft Marije een deel van de 
mensen die zich de afgelopen tijd bij haar melden met 
het verzoek zich te mogen inschrijven in haar praktijk. 
Die mensen moeten dus nog even wachten, in ieder 
geval voorlopig, en hun hoop zeker bij acute, urgente 
klachten niet vestigen op de medicijnvrije huisarts. 
Maar wat kunnen we de komende periode dan wel 
van Marije verwachten?

‘Er is een disconnectie tussen 
het kind en het systeem en 
dus moet er een label op.’

Veel ouderen slikken dagelijks meerdere (zware) medicijnen
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Welkom in het netwerk

We vroegen de bekende energetisch specialist Stef Freriks, no-nonsen-
se behandelaar van het eerste uur, wat hij vindt van de plannen van 
Marije. Stef: “Het is belangrijk dat de medicijnvrije huisarts niet zoals 
gewone huisartsen in haar eigen kooitje blijft zitten. Er zijn heel veel 
mogelijkheden om samen te werken met andere mensen die streven 
naar het terugdringen van medicijngebruik. Zoals Sandra van Putten, 
die apotheker die de medicijnen heeft afgezworen. En Henk Fransen, 
de man die plannen heeft voor een medicijnvrij ziekenhuis. Natuurlijk 
zullen ze niet altijd op één lijn zitten, maar samen bereik je meer als 
je bereid bent je vragend op te stellen. En de medicijnvrije huisarts 
verdient het absoluut om een succes te worden.”

Was vroeger echt alles beter?
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‘We zijn vooral 
aan het óverleven, 

in plaats van aan 
het leven.’
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Ze heeft dus een stichting opgericht, Stichting Ik ben 
mezelf, een vrij treffende beschrijving van waar het 
bij de medicijnvrije huisarts ten diepste om draait: 
jezelf kennen en van daaruit leren wat goed is voor je 
en wat je mogelijkheden zijn om gezond en gelukkig 
te leven. Sommige mensen varen er wel bij om om 8 
uur met een kop koffie achter een bureau te schuiven 
om aan een stapel kantoorwerk te beginnen, maar 
anderen – om dat voorbeeld nog even aan te halen 
- krijgen hoge bloeddruk wanneer ze niet af en toe 
een half uurtje in een plas zwemmen. Eigenschappen 
waar je in de overtuiging van Marije je leven naar mag 
vormen, en niet andersom. En eigenschappen zullen 
met het klimmen der jaren ook veranderen, het leven 
is dus een continue ontdekkingstocht. Op dit moment 
is Marije voor haar stichting nog op zoek naar 
bestuursleden, zodat ze zelf straks als werknemer bij 
de stichting in dienst kan treden.
Marije: “Onder de stichting wil ik zoveel mogelijk 
mensen inspireren op het pad van zelfontdekking en 
zelfrealisatie. Ik geef de komende tijd lezingen en 
interviews. Ik ben van plan een YouTube-kanaal te 
openen en de kijkers mee te nemen in mijn ontdek-
kingstocht als medicijnvrije huisarts. Ook ben ik met 
enkele mensen bezig om een overzicht te creëren 
in het bos van medicijnvrije mogelijkheden middels 
een app, waarop hulpzoekers en hulpvinders elkaar 
kunnen treffen. 
Daarnaast is het mijn droom om, misschien wel in 
september 2020, een mentorschap van een jaar aan 
te bieden aan een drietal zeer gemotiveerde vrouwe-
lijke studenten (16-25 jaar oud) en hen te leren van 
binnenuit, vanuit hun unieke kracht, hun werkelijkheid 
te creëren. Het jaar bestaat uit vier blokken van elk 10 
weken met als thema’s: Befriend your body, Free your 
mind, Unlock your purpose en als laatste blok Con-
nect with the world. Gedurende dit jaar doen we met 

z’n vieren zelfonderzoek door therapieën, workshops, 
retraites en cursussen te volgen, waarbij de studenten 
vloggen op een YouTube-kanaal en bekendheid op-
doen voor zichzelf EN de instanties die we bezoeken. 
Zodat zij na dat jaar met mijn hulp andere jongeren 
op dit pad kunnen begeleiden. 

Zoekend
“Maar… zelf moet ik de komende tijd eerst nog leren 
hoe je een goed YouTube-kanaal opzet”, sluit Marije 
haar betoog af. En daarmee verwoordt ze misschien 
wel het allerbest wat haar medicijnvrije huisarts zo 
boeiend, spannend en aantrekkelijk maakt. Want 
Marije is zelf ook op zoek. Ze is een echte huisarts, 
verstandig, met een wetenschappelijke opleiding én 
instelling. Er zijn veel, heel veel genezers en behan-
delaars die in de ‘alternatieve’ gezondheidszorg hun 
weg zoeken met een minder degelijke basis. Die een 
praktijk openen waarin ze onbekommerd genezing 
aanbieden voor allerhande chronische kwalen en 
ongenoegens. “Maar,” zegt Marije monter, “dood gaan 
we allemaal. Dat is zeker.” Ondertussen bouwt ze de 
komende tijd verder aan het idee van de medicijnvrije 
huisarts. Omdat ze met haar studie, inzet en integere 
aandacht meer wil zijn dan een loketje in de recepten-
fabriek. En oh ja, ze zoekt ook nog iemand die haar 
sociale media voor zijn of haar rekening kan nemen. 
Want de stortvloed aan reacties die daar binnenkwam 
deed haar kortgeleden besluiten zelf maar even met 
Facebook op te houden…

‘Dood gaan we allemaal. 
Dat is zeker.’
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Nog even geduld: voor je het weet lengen de dagen weer, hoef je niet meer dik ingepakt naar 
buiten en pieken de eerste sneeuwklokjes boven de grond uit. En na de drukke decembermaand 
met familie en kerstvakantie van de kinderen is het tijd om ook weer eens wat aandacht aan 
elkaar / je relatie te besteden. Wat heerlijk is het om je deze winter alvast voor te bereiden op 
allerlei uitstapjes die je o.a. in het voorjaar kunt maken. Wij hebben er 10 voor je op een rijtje ge-
zet, inclusief bijzondere overnachtingsmogelijkheden. Zo is alleen al het voorbereiden een feest!

inspirerende uitjes 
...zónder kinderen10

Achtergrondfoto: Thorn, Limburg Marketing
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Op safari in Drenthe

Het klinkt ongeloofwaardig, op safari 
gaan in Drenthe. De uitgestrekte landschappen 
en de nabijheid van diverse dieren geven je 
echter wel dit gevoel wanneer je met de Eko-Ex-
plorer rijdt. En dankzij de samenwerking met 
Staatsbosbeheer en het 100% elektrisch rijden 
kom je op plekken in het bos waar je normaal 
gesproken niet zomaar komt. 

Vertreklocatie Eko-tours: Valtherweg 36, 7875 
TB in Exloo.

Wildplukken
Van het voorjaar kun je een wildpluk excursie 
van ruim 2,5 uur in de bossen rond Exloo boe-
ken. Deskundige gids Leah Groeneweg vertelt je 
welke bloemen en planten eetbaar zijn. 

Je boekt al een excursie vanaf € 29,50. Meer 
informatie is te vinden op www.eko-tours.nl.

Overnachten in een Yurt
In het Nationaal Park Drentsche Aa in het Knip-
horstbosch vind je Lloc d’oci. Een plek waar 
je heerlijk kunt ontspannen en slapen in één 
van de originele Mongoolse nomaden tenten. 
Tijdens je verblijf kun je een Sjamaanse energie-
behandeling ondergaan.

Schipborgerweg 1, 9467 TB in Anloo. Vanaf 
€ 78,- per nacht te boeken. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk op www.ontspan-je.nl voor meer 
informatie. 

OP STAP

Slenteren door een sterrenbos
Het landgoed Clingendael bij Den 

Haag is in de 19e aangelegd in Engelse land-
schapsstijl met mooie gebouwen, tuinen met 
indrukwekkende boomgroepen en spiegelende 
waterpartijen. Sindsdien werd het landgoed 
uitgebreid met meerdere thematische tuinen, 
zoals een Japanse tuin, het Sterrenbos, een 
oud-Hollandse tuin en een hondenbegraafplaats. 
Landgoed Clingendael is vrij toegankelijk.

Adres: Clingendael 12a, 2597 VH in Den Haag.

Japanse Tuin
Pronkstuk van het landgoed is de bijzondere 
Japanse Tuin. De kwetsbare tuin is vanwege 
de prachtige en zeldzame bomen en planten 
slechts een korte periode in de lente (mei/juni) 
en in de herfst (oktober) geopend. 

Slaap bij lokale verhuurders
Airbnb is inmiddels al redelijk ingeburgerd in 
Nederland. Soms kom je in een compleet huis 
terecht of in een studio, of huur je een kamer 
bij iemand thuis. Maar ook een pipowagen of 
een ‘romantische’ oldtimer caravan horen tot de 
mogelijkheden.

De prijs per nacht is gemiddeld zo’n € 60,- 
reserveer via www.airbnb.nl jouw unieke slaap-
plek.

1

2



ONKRUID 25430

OP STAP

De Kas van KAAT

Net buiten Zwolle vind je de Kas van 
KAAT, waar respect voor het milieu, de natuur 
en elkaar duidelijk terug te vinden zijn. Je kunt 
er terecht voor een hapje en een drankje uit 
eigen tuin, maar het is ook mogelijk om de 
bakkerij en de kwekerij te bezoeken. Niet alleen 
kun je in het lunchcafé producten proeven van 
eigen grond, ook kun je in de winkel terecht 
voor je dagelijkse boodschappen.

Kuyerhuislaan 8D, 8025 AS in Zwolle.

Volg een workshop
Naast de warme kas bevindt zich de kruiden-
tuin. Ook deze kruiden worden gebruikt in de 
keuken van KAAT. Over de kruiden, hun werking 
en wat je er allemaal mee kan, geven ze door 
het jaar heen een aantal workshops/informatie-
avonden. Hou de agenda in de gaten op 
www.dekasvankaat.nl/activiteiten.

Overnachten in een middeleeuwse 
verdedigingstoren
De Pelsertoren in Zwolle is een gerenoveerde 
middeleeuwse verdedigingstoren, gelegen aan 
de gracht in de binnenstad van Zwolle. Je kunt 
één van de vier ruime kamers boeken. Kies je 
voor een heuse raamloze kamer of juist één 
waar licht een hoofdrol speelt.  

Pletterstraat 8, 8011 VG in Zwolle. Overnachten 
kan vanaf € 90,-, zie www.depelsertoren.nl. 

Pak je rust tussen de 
weilanden

Ga van het voorjaar eens langs bij Theeschenke-
rij Boerengoed in Oosterwolde. Drink een kopje 
thee (of koffie) in de theetuin met tal van leuke 
zitjes of neem plaats op de schommelbank op 
de veranda. Je hebt hier een prachtig uitzicht 
over de weilanden.  

Eekterweg 34, 8097 PE in Oosterwolde.

Happen & Trappen
Is stilzitten niks voor jou dan is het Happen & 
Trappen arrangement een goed alternatief. Stap 
op de fiets en trap langs weidse polders, statige 
landhuizen en prachtige boerderijen. Voor on-
derweg krijg je een goed gevulde picknickmand 
van het boerenland mee. 

De prijs van dit arrangement komt op € 19,95 
p.p. Zie voor meer informatie de site 
www.boeren-goed.nl.

Overnachten in een Tiny Wood House
In het Friese Oldeberkoop vind je een Fins 
Wood house. Het huisje is gemaakt van hout, 
goed geïsoleerd, en kan met koude avonden 
ook gewoon verwarmd worden. Je verblijft op 
het terrein van Villa Vredewoud.

Willinge Prinsstraat 4, 8421 PE in Oldeberkoop. 
Prijs vanaf € 275,-, meer informatie kun je 
vinden op www.vredewoud.com/accommodatie/
woodhouse.

3
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Achtergrondfoto: Kasteel de Haar 
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Bezoek het witte stadje

Wie rondwandelt in Thorn zal het niet 
ontgaan dat de huizen daar maar weinig ramen 
hebben. Dit is ontstaan in de 18e eeuw toen 
Thorn een klein vorstendom was. Toen in 1794 
de Fransen kwamen die belasting invoerden 
naar de omvang van de ramen, metselde de 
arme bevolking de ramen dicht. Om het niet op 
te laten vallen, maakten ze de huizen wit.

Zie voor meer informatie www.vvvthorn.nl.

Het land van Thorn
Wil je meer weten over de geschiedenis van dit 
witte stadje dan is een bezoek aan het gemeen-
temuseum een must. Ook is het mogelijk om 
vanuit het museum een interactieve audiowan-
deling te maken door het witte stadje. 

Wijngaard 14, 6017 AG in Thorn. Meer informa-
tie vind je op www.museumhetlandvanthorn.nl.

Overnacht in een Vierseizoenenhuisje
Noem het zoals je wilt, bijzonder is het Viersei-
zoenenhuisje van Buitengoed de Gaard abso-
luut. Het huisje werd in de 19e eeuw gebouwd 
als muziekkiosk voor de plaatselijke harmonie. 
Dankzij een renovatie is het nu voorzien van 
alle moderne comfort, maar wel met elementen 
van vroeger.

Walk 6, 6093 GT in Heythuysen. Het huisje is 
te reserveren vanaf € 355,-, kijk voor overige 
prijzen op www.buitengoeddegaard.nl.

5

Verken de Giessen met een 
Sampan

Het veenriviertje de Giessen vind je in het 
Groene Hart. Nog niet ontdekt door het grote 
publiek kun je hier oprecht genieten van de 
rust. Zeker wanneer je vaart met de Sampan, 
een Chinese fluisterboot. Je moet nog wel even 
geduld hebben tot het vaarseizoen weer begon-
nen is (begin april 2020).

De Chinese Schouw – Theetuin, Slingelandse-
weg 17D, 3381 KZ in Giessenburg. Het varen 
met de Sampan kan al vanaf € 45,- (2 uur). Kijk 
voor meer informatie op www.desampan.nl.

Café Complete
Bij dit arrangement meer je onderweg aan bij de 
Graanschuur en bij Lekker Eten en Drinken staat 
de ‘Café Complete’ voor je klaar: 2 kopjes koffie 
of thee met citroenmuffin, petitfours, soesjes en 
bonbons. Kies voor de Deluxe-variant wanneer 
je er ook hartig bij wilt. 

Café Complete is te reserveren voor € 39,- p.p. 
(Deluxe voor € 41,- p.p.), dit geldt voor 2 perso-
nen en is exclusief Sampan. 

Overnachten in een heus fort
Forten werden van oorsprong gebouwd op 
zwakke plekken in de verdedigingslinie. Zo werd 
Fort Bakkerskil tussen 1877 en 1880 gebouwd 
om de nabijgelegen Papsluis te beschermen. 
Sinds 2012 is het fort een Bed & Breakfast en 
heeft zeven bijzondere slaapaccommodaties, 
zoals de Officierskamer en de Kruitkamer. 

Kildijk 143, 4255 TH in Nieuwendijk. Een kamer 
is al te boeken vanaf € 75,- per nacht, bekijk 
de foto’s en overige prijzen op fortbakkerskil.nl.

6
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Struinen door de duinen

Het is altijd heerlijk om even uit te 
waaien op het strand en in de duinen. Texel 
biedt een enorme variatie in natuur met het 
Nationaal Park Duinen. Wandel of fiets door het 
park en geniet van het afwisselende landschap 
van duinen, kwelders, strand, bos en heide. 

Struinen door de zoute kreken van de Slufter
Wandel over de kwelder, waad door kreken, 
klim over duinen en ontdek zo het unieke 
natuurgebied De Slufter. Onder begeleiding van 
een gids van Staatsbosbeheer bezoek je een 
deel van De Slufter dat niet vrij toegankelijk is.

Startpunt route: onderaan de trap naar natuur-
gebied De Slufter aan de Slufterweg. Excursie 
vindt elke zaterdag plaats, € 12,50 p.p., zie 
texel.net/nl/agenda/natuur/excursies.

Overnachten in een Waddenlodge
Geniet van de ongerepte Texelse natuur vanuit 
De Waddenlodge. Gelegen in de Prins Hendrik-
polder en nabij diverse natuurgebieden zoals 
De Geul en Nationaal Park Duinen. Dankzij de 
glazen pui, die de gehele lengte van de lodge 
beslaat, kun je genieten van het uitzicht. 

Pontweg 42B, 1797 SR in Den Hoorn. Prijzen 
zijn vanaf € 1000,- p.w, of vanaf € 600 voor een 
weekend, kijk op www.waddenlodge.nl.

Laat je betoveren in 
Haarzuilens

Wij garanderen je dat je je ogen uitkijkt bij dit 
kasteel. Het monumentale Kasteel de Haar is 
het grootste kasteel van Nederland. Het parkbos 
en de voormalige menagerie bieden een aan-
trekkelijke besloten wandeling. Daarnaast kun 
je ook het doolhof, het grote hertenkamp, de 
romantische overdekte brug en de picknickwei-
de bij de vijver bezoeken. 

Kasteellaan 1, 3455 RR in Haarzuilens.

Een bijna compleet verplaatst dorp
Heb je genoeg van het kasteel gezien, vergeet 
dan niet om ook even in het dorpje Haarzuilens 
te kijken. Oorspronkelijk lag het dorp dichter bij 
het kasteel, maar in 1898 werd Haarzuilens, op 
de tot ruïne vervallen kerk na, afgebroken om 
plaats te maken voor de nieuwe kasteeltuinen.  

Overnachten aan het water
Het UKI-Hotel is een eenkamerhotel met kitche-
nette, gevestigd in een historische werfkelder 
in de oude binnenstad van Utrecht. Een unieke 
plek om Utrecht te ontdekken en er tevens de 
rust te vinden, terwijl je op de werf voor de 
kelder de bootjes op de Oudegracht voorbij ziet 
varen. 

Oudegracht a/d Werf 409 D, 3511 PE in Utrecht. 
De kamer is te boeken vanaf € 150 per nacht, 
zie voor meer informatie www.uki-hotel.nl.

7
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Achtergrondfoto: Natuurgebied De Slufter op Texel
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Cultuur snuiven in Bourtange

Welkom in het jaar 1742! Vlakbij de 
Duitse grens, in Westerwolde (Zuid-Oost Gronin-
gen), ligt de vesting Bourtange. Als je hier heen 
gaat, ga je terug in de tijd. Het stadje heeft een 
bijzondere historie en er zijn officiershuizen, 
soldatenbarakken, grachten/bruggen, een turf-
schuur en brugwachtershuizen te vinden. 

W. Lodewijkstraat 33, 9545 PA in Bourtange.

Groninger Landschap
Hou je van wandelen, combineer dan een be-
zoekje met wandelroute Bourtange van het Gro-
ninger Landschap, dat tekent voor het herstel 
en behoud van het terrein ten oosten van de 
Vesting. Hier loopt een prachtige wandelroute 
van 8 kilometer door een gevarieerd terrein.

Bed & Breakfast in een pipowagen
Op het erf van boerderij De Klaproos staan de 
pipowagens Lidewei en Elsebein. Ieder met een 
eigen tuin, mooi verscholen met vrij uitzicht 

over de weilanden en het natuurgebied. 
De beide pipowagens zijn zeer sfeervol 
ingericht en van alle gemakken voorzien. 

Sluisweg 19, 9591 VD in Onstwedde. Zie 
voor tarieven en overige mogelijkheden de 
website van Boerderij De Klaproos: 
www.boerderijdeklaproos.nl.

9

Last van dWAALZin

Wandelen in de natuur is gezond. 
Ruige riviernatuur en de voortdurende aanwe-
zigheid van stromend water voegen daar nog 
een extra dimensie aan toe. Je loopt je hoofd 
leeg, maakt al struinend pas op de plaats en 
vindt je eigen weg buiten de gebaande paden. 
De Bastei biedt onder de naam dWaalZin een 
uitgebreid aanbod van bezielende struinactivi-
teiten in de Stadswaard, de Groenlanden en de 
Millingerwaard.

Waalkade 83, 6511 XR in Nijmegen.

Loop mee in een struintocht
Een struintocht is als het leven zelf: je weg 
zoeken door een onbekende omgeving, niet 
langs gebaande paden. In stilte loop je in je 
eigen tempo met een groep. Doordat je stil bent 
kun je je openstellen voor alle kleuren, geuren, 
geluiden en andere sensaties van het moment. 

Overnacht op het schip Opoe Sientje
Nijmegen heeft een museumhaven en daar ligt 
een bijzonder schip: de Opoe Sientje. Deze 
klipper uit 1885 doet nu o.a. dienst als bed & 
breakfast. Er zijn vier kamers met eigen thema 
te boeken en daarnaast kun je ook overnachten 
in schipperswoning ’t Roefje. 

Lindenberghaven 1c, 6511 XT in Nijmegen. 
Prijzen zijn vanaf € 75,- per kamer per nacht, 
kijk op www.opoesientje.nl voor de beschik-
baarheid.

10
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De astrologie, de numerologie en je eigen dromen 
vertellen je wat het nieuwe jaar je zal brengen

ASTROLOGIE



35ONKRUID 254

Wat een schitterend getal, het nieuwe jaar wordt dus 
met twee keer 20 omschreven. Vanuit de numerologie 
gezien maakt de twee alles open. Is de één allesom-
vattend, de twee splitst alles in veelheid en laat zich 
voortzetten tot in alle details. De twee wil dus zeggen 
dat het verhaal dat nu komt de omschrijving is van 
alles wat wij op aarde kunnen beleven. Het is een 
soort zichtbaar makend energieveld. Wij als persoon 
zullen groeien, ons verder ontwikkelen en alles leiden 
volgens eigen plannen en beslissingen. In 2020 neem 
je je leven écht zelf in de hand, als je wilt. 
Friedrich Weinreb, een joods-chassidische verteller, 
schrijver en econoom (1910-1988), heeft de getallen 
schitterend uitgelegd en noemt 20: “Het hart, de 
rustplaats van de vaderen, de hand die bereid is om 
te grijpen, de directe menselijke beweging, handelin-
gen die een nieuwe dimensie bereiken, de mensheid 
met het vermogen om te begrijpen.” Wat een diepe 
omschrijving is dit voor twee keer twintig, er staat ons 
iets groots te wachten dit jaar. 
Wij allen zijn onderling met het zielenveld verbonden 
en daar is sinds enige jaren een verandering gaande. 
Ook al kunnen wij er de vinger niet precies op leggen, 
we kunnen het wel voelen. En dat gevoel krijg je als 
je naar scholen, politiek, gezondheidszorg enz. kijkt. 

Velen van ons bevinden zich nog in een soort afwach-
tende positie in de hoop dat onze buurman eindelijk 
begint en ons meetrekt. In het nieuwe, het juiste, dat 
waarvan wij weten dat het klopt.

Droom je eigen voorspelling

Wil je weten wat het nieuwe jaar voor jou persoonlijk 
in petto heeft? Een van de mogelijkheden is dan je 
dromen gedurende de 12 Heilige Nachten te onthou-
den en op te schrijven. De oude Germanen vierden in 
deze landstreken het Joelfeest dat op Midwinter (21 
december) begon. De nachten van 25 december tot 6 
januari waren voor hun heilig, omdat ze dachten dat 
we elke nacht een droom ontvangen die betrekking 
heeft op een maand van het nieuwe jaar. 
In de eerste nacht ontvangen we een droom die ons 
laat zien wat in januari tot ontplooiing zal komen. 
In de tweede nacht ontvangen wij wat in februari 
gebeurt, in de derde nacht wat in maart op aarde zal 
plaatsvinden, enzovoort. Elke nacht gedurende deze 
12 Heilige Nachten ontvangen wij een openbaring 
die zich geheel naar het Grote plan zal ontvouwen. 
Het Grote Plan is het Kosmische Plan waar iedereen 

Back-to-basic in 

Nog even en het is zo ver: 2020 is een feit. Maar wat zal dit jaar ons brengen? Gaan we op dezelfde 
voet verder, moeten we stappen ondernemen of misschien wel een stapje terug doen? Aan de hand 
van een schitterend getal, 20, neem ik je alvast mee naar het nieuwe jaar. Welk sterrenbeeld speelt 
bijvoorbeeld een grote rol en wat is heel belangrijk voor jezelf of voor je omgeving. We weten allemaal 
dat dromen iets (kunnen) betekenen, maar wist je ook dat er ieder jaar 12 voorspellende dromen zijn, 
waarmee je een glimp opvangt van het komende jaar?

TEKST: HEIDRUN ERNST-HERBERTH

ASTROLOGIE
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een onderdeel van uitmaakt en daarin een bepaalde 
taak heeft, ook wel levensopdracht genoemd. Deze 
levensopdracht kun je in een horoscoop in lijnen 
herkennen maar in zijn totaliteit begrijpt alleen de 
persoon zelf het. Wij kunnen ons het best op dit ritme 
afstemmen en ermee werken. 
Probeer het eens uit, schrijf deze dromen op, en als 
het niet met alle 12 gaat lukken dan tenminste die 
maanden die je ontvangt. 

Natuurlijke wijsheid 

Vanuit astrologisch standpunt gezien is één van de 
belangrijkste onderwerpen in 2020: trouw zijn aan 
zichzelf en de verbondenheid voelen met een grotere 
bewustzijn, een grotere intelligentie. Wij zullen onze 
natuurlijke wijsheid vanuit ons menselijke hart overal 
heen laten vloeien om de omgeving te voeden. Dit 
laat ons Uranus in het sterrenbeeld Stier herkennen. 
Maar ook de kwaliteit van het sterrenbeeld Steen-
bok speelt dit jaar een belangrijk rol. Graag wil ik de 
Steenbok nader uitleggen:
Steenbok hoort bij het element aarde. Het gaat hierbij 
om de zichtbare realiteit, de materie en de struc-
tuur. De werkelijkheid die wij met onze lichamelijke 
zintuigen waarnemen. Ze is evident om ons heen 
en wij kunnen haar aanraken. Het is de wereld van 
natuurwetten, van de materie, van de aarde, geld en 
de status die wij hieraan verbinden, de ordening in 
de wereld, cultuur, tradities en familie. In dit element 
wordt alles geordend, geanalyseerd, gestructureerd en 
samengesteld. 
Een van deze samengestelde structuren is ons li-
chaam. En dat hebben wij nodig om op aarde onze 
arbeid te verrichten, het concrete doen, onze hande-
lingen. Tenslotte is dat ook onze opdracht: het ver-
wezenlijken van plannen en ideeën, het omzetten van 
onze gedachten en gevoelens in materie. Hoe beter 
het lichaam functioneert hoe beter wij ons voelen en 
onze taak kunnen uitvoeren. 
Aarde is het domein van discipline, het aangaan van 
een taak, het afmaken van dingen die men begon-
nen is, het dragen van verantwoording en het gereed 
maken van de materie. Alleen dan kunnen wij ons van 
haar ‘magnetische’ zuigkracht bevrijden, deze overstij-
gen en met haar samenwerken.  

Top van de berg

Het teken Steenbok is dat energieveld waarmee wij 
een betrouwbare ordening tot stand brengen zodat 
ons werk bezield kan worden. Wij leggen fundamenten 
en bouwen bruggen en weten als trouwe werklieden 
exact wat gedaan moet worden. De top van de berg 
is ons doel, zoals persoonlijke groei en iets voor de 
maatschappij betekenen, ook al is deze klim meest-
al lang en erg moeizaam. Met onze aanleg voor een 
praktische levensstijl en met onze natuurlijke levens-
wijsheid delen wij hiervoor onze krachten heel handig 
in. 
Wij zijn de rots in de branding, dragen verantwoor-
ding, zorgen ervoor dat alles op zijn plek komt te 
staan en in orde is. Emoties worden streng in toom 
gehouden en de gevoelswereld blijft buiten; tenslotte 
hindert zij ons gestructureerde werk en dat kunnen 
wij niet hebben. Wij kennen de verantwoording die op 
onze schouders rust en staan met onze beide benen 
stevig op de grond. Wij moeten onze taken afmaken, 
voltooien en daarvoor hebben wij een helder hoofd, 
discipline en een sterke concentratie nodig. 
Status is voor de aarde tekens, Steenbok, Stier en 
Maagd erg belangrijk, waarbij de energie van de 
Steenbok meer praktisch dan glorieus of perfectionis-
tisch gericht is. Graag bereikt hij iets uit eigen kracht, 
vandaar dat onafhankelijk werk de voorkeur krijgt. 
Maar hij heeft geen moeite om zich omwille van zijn 
doel te buigen, alhoewel hij een hogere rang heeft. 
Door zijn onvermoeibare inzet, zijn plichtsgevoel en 
zijn betrouwbaarheid dwingt hij respect af en bereikt 
in de maatschappij altijd een positie met aanzien. 

Van dualiteit naar eenheid

De knie hoort samen met de botten en tanden bij het 
energieveld van dit teken. De knieën gebruiken wij 
onder andere om te knielen, dus ons onderbeen dat 
uit twee botten bestaat (dualiteit) op aarde te leggen 
en alleen nog 
maar met het 
bovenbeen, 
dat uit één bot 
bestaat (een-
heid), te staan. 
Onze knie is 
de doorgang 
van de dua-
liteit naar de 
eenheid en 
andersom. Dat 
wil zeggen dat 
wij met onze 

ASTROLOGIE

‘Ga energierovers en hun 
zuigende discussies uit de weg, 
geef hier duidelijk je grens aan!’

De Steenbok speelt een belangrijke rol in 2020
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Steenbokenergie voor de doorgang verantwoorde-
lijk zijn en deze heel degelijk en betrouwbaar zullen 
maken. De doorgang van de ene kant naar de andere, 
van de ene wereld naar de andere zodat zich alles in 
de stof, in de materie kan verwezenlijken. En het we-
zen zich op een zekere en betrouwbare manier van de 
materie los kan maken om zich weer met de eenheid 
te verbinden. 

Werkveld 2020

Met veel plichtsbesef gaan wij achter ons doel aan. 
Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk dat wij allen 
als gemeenschap verder komen in onze ontwikkeling. 
En deze gemeenschap bestaat uit vele kleine persoon-
lijkheden. En precies dat is ons werkveld voor het 
jaar 2020: ordening brengen in onze persoonlijkheid 
en ordening in ons lichaam, opruimen van alle losse 
eindjes, en dit ook in onze familie.  
Wij worden zeker in 2020 er op geattendeerd om 
grenzen te stellen. Daardoor weet elk mens waar hij 
aan toe is, waar hij staat en tot hoe ver hij kan gaan. 
Grenzen stellen heeft met keuzes te maken en als wij 
dat niet zelf doen, doet altijd iemand anders dat voor 
ons. Maar gelijktijdig wordt aan ons gevraagd om 
emotionele grenzen te herzien. Als wij uit woede ie-
mand niet toelaten en met reacties komen die buiten 
proportioneel zijn moeten wij in onze persoonlijkheid 
duiken en de grenzen vermoedelijk losser maken. 

Grootste leermeester

De aarde is dit jaar onze grootste leermeester en wij 
zullen ons met de wijsheid van de natuur verbin-
den. Ze helpt ons verder op weg naar een nieuw en 
harmonieus samenspel onderling. Er gaan nu pioniers 
opstaan die als doel de verbroedering hebben. En 
wij moeten nagaan naar wie wij luisteren, naar ons 
ego-denken of dat wij ons afstemmen op onze intuïtie 
en vertrouwen dat wij vanuit een hoger bewustzijn 

ondersteund en geleid worden. 
Een ieder van ons moet ervoor kiezen op aarde te 
willen zijn, om samen met de natuurwetten en in haar 
tempo te willen werken. Het is buitengewoon belang-
rijk om zich van alle angstscenario’s af te keren en 
de zuigkracht van luxe en de kunstmatige status te 
overwinnen. In zekere zin is 2020 een soort ‘back-to-
basic’. Blijkbaar kunnen wij alleen maar op die manier 
onze herkomst herkennen en ons op een bewuste 
aanwezigheid in het hier en nu afstemmen. 

Spreek vanuit je hart

Blijf wakker en bekijk de dingen nuchter. Vind wegen 
om vriendschappen en familie op een nieuwe manier 
samen te brengen en begin met jouw persoonlijke tra-
dities. Werk onvermoeid aan jezelf, wees doelgericht, 
hou de concentratie vast en geef nooit op! Sta direct 
op als je gevallen bent. Jij bent niet alleen onderweg, 
wij zitten allen op dezelfde planeet en niemand is 
bevoorrecht, ook lijkt dat soms wel zo. Iedereen heeft 
zijn persoonlijke uitdaging, tenslotte is dat wat ons 
laat groeien. 
Overwin je eigen drama’s en in de woorden van 
Eckart Tolle: “Het energieveld van oude maar nog zeer 
levendige emoties dat in bijna ieder mens leeft is het 
pijnlichaam. Het pijnlichaam is echter niet alleen indi-
vidueel van aard. Het draagt ook iets mee van de pijn 
die ontelbaar velen gedurende de hele geschiedenis 
van de mensheid geleden hebben.”
Word je bewust van jou persoonlijke pijnlichaam en 
houd op dit verder te voeden. Ga energierovers en 
hun zuigende discussies uit de weg, geef hier duide-
lijk je grens aan! En mijd roddels, jezelf met anderen 
vergelijken voedt alleen jouw ego en draagt helemaal 
niets bij aan een nieuwe en gezonde gemeenschap. 
Dit jaar beschik je over het gereedschap om je le-
vensangst te overwinnen. Maak er gebruik ervan, blijf 
jezelf onder alle omstandigheden trouw en spreek 
vanuit je hart!

Heidrun Ernst-Herberth (55) is geboren in een heel klein Duits dorp in 
Transsylvanië (R). Na behoorlijk wat jaren in Duitsland en daarna in Ne-
derland gewoond te hebben, is ze sinds 2018 weer in Duitsland te vin-
den. Bij haar thuis was het volkomen normaal om ’s ochtends je droom 
te vertellen. Haar moeder en oma deden dit bijna elke dag, dus kwam 
Heidrun al vrij snel in contact met de dromen. Aan de hand van Astrologie 
helpt ze mensen verder op hun weg en door middel van Geomantie be-
vordert ze het contact van de mens met de natuur door onder andere 
krachtplaatsen te bezoeken. Naast workshops en lezingen trekt ze ge-
boortehoroscopen en geeft ze consulten in Nederland, België en Duits-
land. 

www.heidrunastrologie.com
Fotograaf: Raphaël Drent
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Het mysterie 
  van Koekange…

Staat de zaak 
van het verborgen 

gezin in Ruinerwold 
wel op zichzelf?
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De kranten staan er vol van. In Rui-
nerwold is een gezin gevonden dat 
jarenlang in afzondering leefde. Ooit 
afgescheiden van de Verenigingskerk, 
zoals de Moon-sekte in Nederland heet, 
maar nu al negen jaar verborgen in een 
afgelegen boerderij ten Zuidoosten van 
het Drentse Ruinerwold. In afwachting 
van het einde der tijden. Een zonderlin-
ge zaak die de fantasie prikkelt, zeker 
van iedereen die geïnteresseerd is in 
spirituele zaken. Maar al snel bereik-
te de redactie onbevestigde berichten 
dat er méér aan de hand zou zijn in de 
omgeving van de afgelegen boerderij, 
dat er een relatie moest zijn met andere 
gebeurtenissen in de directe omgeving. 
Met de al even mysterieuze verdwijning 
van Willeke Dost, en met de onopgeloste 
driedubbele moord in het Koekangerveld. 
Loze geruchten, of is er écht iets aan de 
hand? Opmerkelijk is het in ieder geval 
wel dat deze drie zaken, die de gemoe-
deren zo lang bezig hielden en houden, 
zich zo vlak bij elkaar afspeelden.

Het verhaal van het gezin in Ruinerwold ligt 
misschien nog vers in je geheugen. Een vader 
en zijn inmiddels volwassen kinderen leven 
in volkomen afzondering op een afgelegen 
boerderij, een Oostenrijkse ‘klusjesman’ 
verzorgt de onvermijdelijke contacten met 
de buitenwereld. Inmiddels wordt de vader 
verdacht van vrijheidsberoving, witwassen en 
seksueel misbruik van twee andere, eerder 
uitgetreden kinderen. Minder bekend is dat 
de moeder van het gezin, die al vijftien jaar 
geleden overleed, onder een Koreaanse naam 
gecremeerd is. Dat voedt de geruchten dat 
het gezin deel uitmaakte van de Verenigings-
kerk, een van oorsprong Koreaanse spirituele 
beweging die vooral bekend werd door de 
beelden van het sluiten van massa-huwelij-
ken in grote stadions. De achtergrond daar-
van was – en is, ze bestaan nog steeds – in 
wezen vrij traditioneel religieus: het huwelijk 
is verplicht om toegang tot de hemel te krij-
gen en alleen uit een door de kerk gesloten 

huwelijk worden kinderen geboren die niet 
belast zijn met de erfzonde. Contact met 
mensen die niet tot de beweging zijn toege-
treden wordt sterk afgeraden, en daarin ligt 
dan ook de sleutel tot de afzondering waarin 
het gezin in Ruinerwold leefde. Een echte 
sekte dus, bovendien zijn missie en zending 
voor de oprechte gelovigen zo ongeveer een 
dagtaak. Er blijft dus ook gewoonweg geen 
tijd over om aandacht aan je omgeving te 
besteden…
De Verenigingskerk kwam al snel na de 
ontdekking van het gezin met de mededeling 
dat het al lang geleden uit de kerk was ge-
treden en er geen banden meer bestonden. 
Dat zal waar zijn, maar is in strikte kerkge-
nootschappen eerder regel dan uitzondering 
en betekent zeker niet dat men het geloof 
heeft afgezworen. Ook bijvoorbeeld de streng 
gereformeerden kennen een grote groep 
die thuislezers wordt genoemd. Mensen die 
geen kerk meer bezoeken omdat zij zich niet 
kunnen vinden in de preken die daar worden 
uitgesproken, meestal op basis van voor 
buitenstaanders vrij futiele details. In plaats 
daarvan besteden zij de zondag in huiselijke 
kring, waarbij uit de bijbel gelezen wordt. 
Vandaar ook de naam. 
De Verenigingskerk wijkt van andere strenge 
protestante geloven af doordat zij behalve 
de bijbel ook de Goddelijke Geschriften als 
absolute waarheid zien. Die zijn geschreven 
door Sun Myung Moon, de leider van de 
beweging die zichzelf zag – hij overleed in 
2012 – als een betere versie van Jezus. Beter, 
omdat hij wél, en Jezus niet getrouwd was. 
Bovendien: Jezus was zelf een buitenechtelijk 
kind en Eva trouwens zwanger van de duivel 
toen ze uit het paradijs gemieterd werd en 
met Adam aanpapte. 
Afijn, je begrijpt het al, als je een sekte wil 
beginnen moet je de zaken grondig aanpak-
ken en de moonies – zoals hun bijnaam luidt 
– hebben de boel goed dichtgetimmerd. De 
conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat 
de afzondering van het gezin in Ruinerwold 
goeddeels op het gedachtengoed van de 
Verenigingskerk gebaseerd was. Maar dan 
blijft natuurlijk de vraag open: hoe lukte het 
om zolang onder de radar te blijven? Hoe kan 
een gezin met opgroeiende kinderen negen 

Fotograaf: Ab Aberson



ONKRUID 25440

jaar lang onopgemerkt blijven? Officieel, door de over-
heid, maar ook onopgemerkt door de befaamde en 
beruchte sociale controle, waar wij Nederlanders het 
patent op lijken te hebben.

Onzichtbaar

Voor het eerste deel van het antwoord op die vraag 
hoeven we maar een paar minuten met de auto, want 
bijna letterlijk om de hoek vinden we de plek waar 
Willeke Dost verdween uit het huis van haar pleegou-
ders. Om je geheugen op te frissen: De tiener Willeke 
verdween van de aardbodem op een vroege ochtend, 
zonder ontbijt en zonder haar fiets die nog in de 
schuur stond. Ze was die dag niet op school en ook 
vriendinnen hebben nooit meer van haar gehoord. 
Nu is het weglopen van een tiener uit een pleegge-
zin natuurlijk geen wereldnieuws, dat gebeurt vaker. 
Maar Willeke had niet de gewoonte om dat te doen 
en bovendien: hoe is ze dan vertrokken? De bushaltes 
in dit deel van Drenthe zijn niet van een omvang dat 
een tiener onopgemerkt in de massa kan verdwijnen 
en ook voor andere mogelijkheden is nooit een begin 
van bewijs gevonden.
De verdenking richt zich dan ook al snel tegen de lief-
hebbende pleegouders. Want, logica, wanneer er geen 
aanleiding is om aan te nemen dat Willeke vertrokken 
is, dan moet ze er dus nog zijn. Of toch tenminste 
haar stoffelijke resten. Er worden opgravingen gedaan 
in de vers omgewoelde grond op het land van haar 
pleegouders, maar zonder resultaat. Willeke is en blijft 
weg.
Wat absoluut tegen de pleegouders pleit is dat zij 
lang gewacht hebben om alarm te slaan na de ver-
dwijning van het jonge meisje. Hoewel de pleegvader 
meteen al opmerkt dat haar fiets niet weg is en zij 
niet heeft ontbeten, duurt het tot het begin van de 
avond voordat ze de ouders van een vriendin van 
Willeke bellen en de mentor van haar klas, die meldt 

dat Willeke die dag niet op school geweest is. Ook 
dan slaat niemand alarm en het duurt nog uren voor 
de pleegouder uiteindelijk om tien uur ’s avonds de 
politie inschakelen. Waar ze wel vlot in zijn is het 
opruimen van sporen. Al snel blijkt de boel in en rond 
het huis lekker te zijn opgekuist en is mogelijk bewijs-
materiaal dat aanwijzingen over de verdwijning zou 
kunnen bevatten verdwenen.
Zo komt de geruchtenstroom natuurlijk lekker op 
gang. Verklaringen die het vriendelijke en liefhebben-
de karakter van de onbaatzuchtige pleegouders bena-
drukken buitelen over die van mensen die wel wisten 
dat er van alles mis was of beweren dat simpelweg 
op de verkeerde plekken is gezocht. In een poging de 
discussie af te ronden wordt zelfs zeer recent nog een 
veel groter gebied afgegraven op zoek naar de stoffe-
lijke resten van de verdwenen tiener. Maar Willeke is 
en blijft weg. De kans op een antwoord op de vraag 
hoe ze onzichtbaar kon verdwijnen wordt met het ver-
strijken van de tijd natuurlijk alleen maar kleiner.

Moordzaak

Weer een paar minuten verderop, aan de andere kant 
van het dorp, vinden we de plaats delict van de ‘Koe-
kanger moordzaak’. Een boer is thuisgekomen met de 
opbrengst van de verkoop van 68 schapen en wordt 
aan het begin van de nacht op brute wijze vermoord 
als hij op het punt staat naar bed te gaan. Zijn veel 
jongere ‘huishoudster’, die bij hem in bed slaapt 
ondergaat hetzelfde lot. De inwonende knecht weet 
het huis uit te vluchten, maar de moordenaars achter-
halen hem en ook hij wordt omgebracht. Het lichaam 
van de knecht wordt pas de volgende ochtend door 
een buurman gevonden, die hem rond tienen langs de 
kant van de weg ziet liggen. Zo komt het balletje aan 
het rollen. 
In deze zaak zijn de slachtoffers dus niet onzichtbaar, 
maar de daders des te meer. En dat is bijzonder, want 

het politieonderzoek stelt een paar dingen 
vast. Zo is de groep mensen die weet 
dat de boer veel geld in huis heeft heel 
klein, en is de succesvolle verkoop van de 
schapen op de markt in Meppel ook niet 
met uitbundig cafébezoek gevierd of iets 
dergelijks. Bovendien heeft de boer zijn 
moordenaars zelf binnen gelaten, en dat 
wordt door de recherche aangemerkt als 
bewijs dat het om bekenden moet gaan.
Het duurt trouwens even voordat die 
recherche echt in actie komt: de dag na de 
moord heeft de politie ’s avonds een diner 
in Meppel, en pas de volgende ochtend 
komt men te plaatse. Er wordt snel een 
lijst van mogelijke verdachten gemaakt en 
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Fotograaf: Henk Jan van der Klis
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iemand opgepakt, die onschuldig is. Op grond van 
een verklaring van de buurman zijn er later nog twee 
arrestanten. Maar die verklaring blijkt later vals te zijn, 
omdat de buurman bang was zélf als verdachte te 
worden aangemerkt…
Uiteindelijk wordt er een beloning uitgeloofd, maar 
ondanks de beperkte kring van verdachten stapt er 
niemand naar voren die gaat praten. En zo blijkt het 
voor de derde maal mogelijk om binnen een straal 
van een paar kilometer rond het kleine Drentse Koe-
kange volledig in rook op te gaan…

Uiteenlopende verklaringen
Laten we voorop stellen: het is inderdaad heel op-
merkelijk dat drie ‘grote’ zaken die duidelijk paralellen 
hebben, zich binnen zo’n kleine gemeenschap konden 
afspelen. En dat in alle gevallen Koekange een goede 
plek bleek om van de aardbodem te verdwijnen. 
Verklaringen zijn er genoeg. Zo hoorden we dat er zich 
in Koekange een doorgang naar een ander universum 
zou bevinden, vermoedelijk in de buurt van de Ruiner-
woldse boerderij. Dat kan kloppen met wat er bekend 
is over zowel Willeke Dost, de Koekanger moorde-
naars als het onzichtbare gezin. In alle drie de geval-
len zou zo’n locatie makkelijk bereikbaar zijn vanaf de 
crimescene. De vraag is dan natuurlijk wat zich aan 
gene zijde moet bevinden. Een wrakende god, die Wil-
leke beschermt, het gezin als apostel gebruikt en de 

boer straft voor zijn omgang met de huishoudster? We 
hebben het allemaal gehoord en voor wie het graag 
geloven wil: gedachten staan vrij. Een ander alterna-
tief dat we een paar maal hoorden was het idee dat 
zich hier een contactpunt bevindt met buitenaards 
leven, een soort luchthaven door vliegende schotels. 
Laten we meteen zeggen: het lieflijke, lege Koekange 
zouden wij niet meteen uitkiezen als we van ver kwa-
men. Maar de ‘logische’ verklaring daarvoor is natuur-
lijk dat er buitenaardse wezens gestrand zouden zijn. 
En dat je dan in Koekange lang moet wachten op de 
intergalactische wegenwacht, dát vinden wij dan weer 
heel begrijpelijk.
Maar misschien is de meest voor de hand liggende 
wel de verzuchting van één van de rechercheurs in de 
Koekanger moordzaak: “De inwoners van Koekange 
zwijgen als Moffen.” Weinig politiek en zeker niet zui-
ver natuurlijk. Max Dendermonde, die over diezelfde 
moordzaak het boek De stilte van Koekange schreef, 
kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie, ondanks dat 
hij natuurlijk nooit geweten heeft van het gezin in 
Ruinerwold en de verdwijning van Willeke Dost. Maar 
in een kleine, afgelegen gemeenschap waar iedere 
onderzoeker of rechercheur per definitie afkomstig is 
uit een verre buitenwereld waarvan je in het dagelijks 
leven weinig te verwachten hebt, is het misschien 
wel begrijpelijk. En daarmee wat ons betreft de beste 
verklaring voor wat nu het mysterie van Koekange is 
gaan heten…

SPIRITUALITEIT
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Waar doet/doen ze het van?
Kun jij maar net de eindjes aan elkaar knopen of krijg jij je rekening niet leeg? Nederland 

en Vlaanderen kennen samen enorm veel huishoudens en iedereen spendeert z’n verdiende 
geld weer anders. Bij Onkruid waren we nieuwsgierig naar hoe jullie dat doen en vroegen 

dan ook om open en eerlijk de cijfertjes met ons te delen. Met soms verrassende resultaten!

Het huishoudboekje van Monica (62) en Bram (64)
Monica en Bram zullen sommige lezers van het eerste uur niet onbekend voorkomen. Jarenlang waren 
ze vaste gasten op alternatieve en spirituele beurzen, voordat ze alweer zo’n jaar of dertig geleden hun 
droom achterna reisden en in het zuiden van Frankrijk op een camping neerstreken. Vijfentwintig jaar 
lang leefden ze als God in Frankrijk en zagen generaties Nederlandse kampeerders voorbij trekken. 
Vier jaar geleden kwamen ze terug. Monica: “Het was een heerlijk leven, het eigen universum dat we 
wilden. Maar ook een beetje onthecht, we wilden nog wel even terug het gewone leven in voor we echt 
oud zijn.”

Netto-inkomsten per maand

Uitkering uit beleggingen 

(eigen pensioenvoorziening)  € 3500

Salaris Bram    € 1700

Reiskostenvergoeding per maand  € 500

Totaal:             € 5700

Uitgaven per maand

Huur     € 1145

Gas, water licht, internet   € 295

Gemeentelijke belastingen   € 29

Verzekeringen    € 320

Mobiele telefoon    € 58

Auto     € 1500

Huishoudgeld    € 600

Kleding     € 250

Uitgaan en ontspanning  € 500

Totaal:                € 4697

Om te sparen en voor bijzondere uitgaven 

blijft ongeveer € 1000 over.

HUISHOUDBOEKJE
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Uitgaven per maand

Huur     € 1145

Gas, water licht, internet   € 295

Gemeentelijke belastingen   € 29

Verzekeringen    € 320

Mobiele telefoon    € 58

Auto     € 1500

Huishoudgeld    € 600

Kleding     € 250

Uitgaan en ontspanning  € 500

Totaal:                € 4697

Om te sparen en voor bijzondere uitgaven 

blijft ongeveer € 1000 over.

HUISHOUDBOEKJE

Jullie hebben een heel goed inkomen

Bram: “Ja, we hebben inderdaad niet te klagen. De 
beloning voor 25 jaar lang werkdagen van 16 uur en 
alleen vakantie als het in de winter rotweer is. Maar 
vergis je niet hoor. We krijgen straks maar een deel 
van de AOW omdat we zolang in het buitenland ge-
woond hebben. Bovendien: ik heb mijn salaris pas een 
paar jaar, dus als ik stop met werken komt daar ook 
maar een heel klein pensioen van. Wij gaan er vanuit 
dat we straks moeten leven van die € 3500. Dat is 
heel veel, maar voor ons zal het een flinke stap terug 
worden.”

Wat doen jullie sinds je geen camping 
meer hebt?

Monica: “Ik ben echt een beetje met pensioen. Ik heb 
altijd met veel plezier het mensen naar de zin gemaakt 
die op vakantie waren. Leuke mensen, die zin hadden 
in een gezellige tijd. Het leek me heerlijk om datzelfde 
te gaan doen voor mensen die het minder getroffen 
hebben. Tegenwoordig doe ik vrijwilligerswerk bij de 
voedselbank. Heerlijk en eerlijk werk voor mensen die 
dat nodig hebben.”
Bram is nog wel betaald aan het werk, hoe is hij rond 
z’n zestigste nog aan een nieuwe baan gekomen? Bert: 
“Ik doe het enige waar ik echt goed in ben, ik ben 
vliegende kiep geworden bij een reisorganisatie. We 
hebben vakantieparken in de Benelux en in Duitsland. 
Die zijn eigendom van particuliere eigenaren, maar er 
staat wel de naam van de organisatie op. Ik kom in 
actie als er problemen zijn. Dat is vooral aan het begin 
van het seizoen. Als alles in de zomer loopt, dan loopt 
het ook wel. Ik werk officieel maar twee dagen in de 
week, als het druk is veel meer, anders wat minder.” 

Wij hebben nog nooit iemand in deze 
rubriek gehad met zo’n dure auto

Bram: “Het zijn er zelfs twee. Monica heeft een Renault 
Zoë, en ik een Audi. We hebben natuurlijk veel vrien-
den in Frankrijk wonen, dus daar zijn we wel een 
aantal malen per jaar te vinden. Dan is het gewoon 
praktisch om een auto te hebben waar je na de rit 
niet gebroken uitstapt. Alle twee een eigen laadpaal, 
hoewel die van mij ook een dieselmotor heeft.” 

Jullie leven in feite van je beleggingen. 
Niet bang voor een beurscrisis?

Monica: “Dat zijn we niet. Je moet niet vergeten, ons 
geld is niet één grote pot, het is het geld dat we in de 
loop der jaren hebben kunnen sparen voor ons pensi-
oen. We wisten altijd al dat we daar zelf voor zouden 

moeten zorgen, dus dat hebben we gedaan. Het geld 
is goed verdeeld en zit op allerlei plekken waar het 
ook nog iets nuttigs doet voor de wereld. Deels uitge-
leend aan bedrijven en bedrijfjes die we kennen en die 
daarom heel trouw betalen. En we zitten in een aantal 
groene fondsen en in de woningbouw met ons geld. 
Dan weet je dat je er niet alleen zelf plezier van hebt.”
“Daarnaast hebben we een paar jaar geleden als 
soort van achtervang een verzilverplan genomen van 
het geld dat ons bedrijf opbracht”, vertelt Bram. “Dat 
bedrag hebben we vastgezet en daarvoor krijgen we 
iedere maand een uitkering die ongeveer net zo hoog 
is als de AOW. Iedere maand krijgen we een vast be-
drag, tot het moment dat Monica 85 wordt. Het is een 
soort omgekeerde hypotheek. We krijgen iedere maand 
de vaste rente, aangevuld met een stukje van de inleg. 
In de loop der jaren wordt daardoor de renteopbrengst 
steeds lager, en de aanvulling uit de reserve steeds 
groter. Tot het geld op is. Maar dan zijn we vér in de 
tachtig, dus dan hebben we vast ook minder nodig.”

Jullie woonlasten zijn best hoog

Bram: “Ja, daar moeten we nog eens naar kijken. We 
hebben nu een huurappartement in Limburg waar 
Monica geboren is. We wilden ons niet vastleggen toen 
we terugkwamen uit Frankrijk. Als we hier niet meer 
konden aarden wilden we wel weg kunnen. Die angst 
is verdwenen, dus op termijn willen we wel wat kopen. 
Alleen zagen we de prijzen de afgelopen jaren zo snel 
stijgen dat we dachten: we laten ons niet gek maken. 
Eerst maar weer eens een beetje rust op de woning-
markt. Bovendien zullen onze woonwensen de komen-
de jaren misschien nog veranderen. Toen ik terugkwam 
wilde ik nooit meer klussen, dat had ik mijn hele leven 
al gedaan. Nu denk ik wel eens: nieuwbouw met een 
tuintje in een gezellig dorp, dat lijkt me ook wel wat. 
Maar Monica is nog niet zo ver.” Monica: “Ik geniet 
nog enorm van de stad, alles lekker dichtbij. Dat heb 
ik die jaren in Frankrijk wel gemist, daarin heb ik nog 
wat schade in te halen.” 

En wat gaan jullie doen als jullie beiden 
niet meer werken?

Monica: “We hebben nog wel een paar grote reizen 
waar we nooit aan toe zijn gekomen. En Bram zal 
altijd wel met vakanties bezig blijven, die kent teveel 
mensen in zijn vak om ooit echt tot rust te komen. 
Maar kinderen hebben we nooit gekregen, dus we 
hoeven niet thuis te zitten en te hopen dat ze een 
keertje langskomen.” Bram: “We weten door alle jaren 
op de camping natuurlijk heel goed hoe je een groen, 
duurzaam en inspirerend bedrijf professioneel opzet. 
Misschien zijn er straks jonge mensen met goede 
ideeën die we een beetje onder onze vleugels kunnen 
nemen.”
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Da’s ook toevallig… terwijl je net aan iemand 
loopt te denken kom je haar tegen. Je vindt een 
oude brief van je oma terug , en ’s avonds be-
denk je dat het vandaag haar sterfdag is. Is dat 
geen teken? Of je bedenkt dat je nodig je vrien-
din eens moet bellen en net als je de telefoon 
pakt gaat hij over… en belt ze zelf! Als daar geen 
hogere machten aan het werk zijn…

Dit soort Toeval roept bij mensen heel verschillende 
reacties op. In de eerste plaats natuurlijk bij mensen 
die vinden dat er van toeval helemaal geen sprake is. 
Zij geloven dat er een bovennatuurlijke kracht is die 
er voor zorgt dat dit soort dingen gebeuren. Soms is 
die kracht god, dat was lange tijd een populaire ver-
klaring voor alle soorten wonderen en toevalligheden. 
Maar tegenwoordig zijn er veel mensen die op een of 
andere manier in een soort algemeen toegankelijk col-
lectief geheugen geloven, al dan niet met een poort-
wachter in enige vorm. Over wat je moet doen om 
in al die opgeslagen wijsheid te mogen delen lopen 
de meningen heel ver uiteen. Maar zonder iemand 
te willen beledigen kun je wel zeggen dat mediums, 
reconnective healers, astrologen en zelfs katharen 
allemaal van hetzelfde principe uitgaan. Met de juiste 
voorbereiding en goede instelling gaat – soms letter-
lijk – de hemel voor je open en leer je dat toeval niet 
bestaat en ‘toevallige’ gebeurtenissen niet meer dan 
logisch zijn.
Aan de andere kant staan de wetenschappers. Die 
rekenen voor dat toevalligheden inderdaad toevallig 
zijn. Je vriendin en jij bellen elkaar wel vaker, dus 
dan kan het een keer gebeuren dat je bijna tegelijk 
elkaar belt. En de lotto, het kansspel met de balletjes, 
daar heeft ieder balletje toch precies even veel kans 
om uit het molentje te rollen? Het moet dus wel puur 
toeval zijn dat 18 en 40 anderhalf maal zo vaak vallen 
als balletje nummer 2. En dat je de brief van je oma 
terugvindt op haar sterfdag trouwens ook.
Het is een eeuwige discussie, die iedereen in z’n 
greep krijgt die ooit een casino of een reading 

bezocht heeft. Is het wáár en bestaan er verborgen 
banden en verbanden, of is het niet meer dan een 
illusie. Je hebt gelovers in het toeval, en mensen die 
het toeval wantrouwen omdat er méér moet zijn. En 
die twee groepen geven elkaar geen duimbreed toe.
Voor de oplossing moeten we ons verplaatsen in het 
toeval: dat vindt zichzelf nooit toevallig. Er zijn allerlei 
gebeurtenissen en om bij onze voorbeelden te blijven: 
je vindt een brief van je overleden oma, of het is haar 
sterfdag, je belt je vriendin of zij belt jou, je ontmoet 
een kennis of je loopt aan haar te denken. Wanneer 
al die dingen niet merkbaar samenvallen, spreek je 
niet van toeval. Overleed je oma op 26 maart 2006, 
en vond je haar brief de afgelopen weken terug op 
3 december? Als je dit stukje niet leest zou je nooit 
hebben geweten dat ze die dag precies vijfduizend 
dagen geleden overleden is. Al doet het toeval nog 
zo z’n best, toevallig wordt het nooit. En weet je nog 
die man in het zwembad, vorig jaar op 11 juli? Je kind 
vroeg om zwembandjes en jij zei: “Nee, de tijd van 
zwembandjes is voorbij, je hebt nu een diploma.” Die 
man hoort dat, en begint spontaan een gedicht van 
Bloem te citeren waarmee hij toch wel indruk op je 
maakt. Later denk je nog even: Als ik weer 16 was en 
nog geen kinderen had… 
Dat je oma precies op 11 juli, maar dan zestig jaar 
eerder, je opa ontmoette, daarvan had je natuurlijk 
geen flauw idee. Hoe hard je oma vanuit gene zijde 
ook stond te wapperen en te zwaaien…
Maar los daarvan: het maakt voor het toeval niet uit 
of het precies op die dag gebeurt of een week later. 
Dat is namelijk precies even toevallig, dus het toeval 
begrijpt niet waar je je druk over maakt. Want als er 
een kracht is die achter zo’n samenloop zit, of het 
nou god zelf, je overleden oma of het toeval is zoals 
in dit voorbeeld, dan is natuurlijk alles wat er gebeurt 
toevallig. Of jij nou een verband meent te zien of niet.
Er is dan ook maar één conclusie mogelijk: toeval 
bestaat niet, want er is altijd wel een verband te vin-
den. De vraag is alleen of jij dat opmerkt. En daarvoor 
gebruiken we hetzelfde woord: is het toevallig dat dat 
woord toevallig is?

GASTCOLUMN

Tot we een nieuwe vaste columnist als opvolger voor Willem Jan gevonden hebben, nodigen we ieder 
nummer een opmerkelijke gastcolumnist uit om zijn of haar verhaal in Onkruid te vertellen. Verrassend, 
en misschien soms ruw en ongeschaafd. Deze maand geven we het woord aan Jean Lambon, een gepen-

sioneerd hoogleraar die zich na zijn emeritaat gespecialiseerd heeft in de statistiek van de spiritualiteit.

Het toeval heeft het voor het uitzoeken
Signalen uit een andere wereld of statische kansen?
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Een nieuw product, een veelbelovende therapie of een bijzondere aanbieding. Het lijkt haast te mooi 
om waar te zijn. Vertrouw je op de beloftes van de aanbieder, of overwint je angst voor teleurstelling 
en laat je misschien iets moois lopen? In Onkruid nemen we in de werkplaats de proef op de som 
voor een antwoord op de vraag: doen of niet doen?

DE WERKPLAATS

ptthee
Daar red je levens mee
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DE WERKPLAATS

Soms valt je oog op een Nederlands initiatief 
waar je heel enthousiast van wordt. Waar je 
nieuwsgierig naar bent en hoopt dat het een 
succes wordt. De kruidenthee van ptthee is zo’n 
initiatief waar we blij van worden. Want wie 
de thee van ptthee drinkt draagt direct bij aan 
herstel van het Nederlands landschap. En je redt 
er ook nog eens heel veel (insecten)levens mee. 
Fantastisch toch? Of lijkt het te mooi om waar te 
zijn?

Want het klinkt goed, thee van Nederlandse bodem. 
Maar is het ook lekker? En om wat voor kruiden en 
bloemen gaat het dan? Zeker tijdens deze koude 
dagen is het niet verkeerd om jezelf regelmatig te 
verwarmen met een kopje thee. Dus om de diverse 
theeën uit te testen is absoluut geen straf. Ik heb het 
hier over een meervoud, want ptthee heeft momenteel 
drie verschillende ‘smaken’ in het assortiment: Fleur 
Op, Middag Bries en Avond Bloesem. Zoals ik het 
lees dus een thee voor de ochtend, een thee voor de 
middag en een thee voor de avond.

Huppathee!

Ptthee is een theeservice die thee van Nederlandse 
bodem per post naar je toe stuurt. Matthijs 
Westerwoudt en Daan van Diepen zijn de oprichters 

van dit initiatief en zochten een manier om de biodi-
versiteit in Nederland te stimuleren. Want 1 op de 4 
insectensoorten dreigt uit te sterven. Terwijl je over de 
snelweg rijdt, kijk je naar een prachtig groen grasland. 
Nederland op zijn best toch? Maar die vele kilome-
ters eentonig grasland eist zijn tol van de natuur. De 
oplossing van ptthee: het zaaien van bloemen en 
kruiden langs de randen van weilanden. 
Matthijs vertelt hierover: “Inmiddels hebben we bijna 
3 hectare ingezaaid met kruiden, op iets van 10 
verschillende plekken. In februari gaan er weer heel 
wat extra vierkante meters ingezaaid worden. De 
oogst doen we samen met een sociale werkplaats. 
Eerst maaien we ‘s ochtends de strook op locatie af, 
dan verzamelen we het in grote bakken en brengen 
deze naar de sociale werkplaats waar we het op een 
lopende band leggen en de kruiden sorteren. Als het 
gesorteerd is verhakselen we de kruiden en daarna 
gaan ze in een grote droogoven (op 35 graden). Leuk 
om te weten is dat we voor 2020 het plan hebben om 
deze droogfaciliteiten aan te schaffen in plaats van 
te huren en zo een klein theefabriekje neer te zetten, 
zodat we nog meer kruiden kunnen verwerken.”
De bijen, vogels en vlinders kunnen naar hartenlust 
hun ding doen en wij krijgen er uiteindelijk lekkere 
thee van toegestuurd. De boeren krijgen een percen-
tage van de winst en wij dragen bij aan dit goede ini-
tiatief. Want hoe meer mensen de thee bestellen, hoe 
meer bloemen en kruiden er nodig zijn en dus gezaaid 
moeten worden.

Goed voor je lichaam

De drie smaken bevatten een 
grote variatie aan kruiden en 
bloemen van Nederlandse 
bodem. Wie de verhalen van 
Marry leest in Marry’s Krui-
dentuin (pagina 54) weet dat 
deze kruiden ook goed voor 
ons (lichaam) kunnen zijn. Ze 
werken helend, reinigend of 
rustgevend en kunnen op veel 
manieren toegepast worden. 
Waarbij het maken van thee 
overigens vaak genoemd 
wordt. Inmiddels ben ik 
nieuwsgierig geworden hoe de 
verschillende theeën ruiken en 
hoe ze smaken. Want het lijkt 
mij best lastig om kruiden te 
mengen die in harmonie met 
elkaar zijn en dus niet over-
heersen. 

Matthijs Westerwoudt & Daan van Diepen midden in hun ‘theetuin’ - fotograaf: Anko Stoffels

ptthee
Daar red je levens mee
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DE WERKPLAATS

Fleur Op

Een reinigend kopje kruidenthee om je dag mee te be-
ginnen. En dat geloof ik ook wel als ik de ingrediën-
ten op het zakje lees: brandnetel, paardenbloemblad, 
weegbree, kruizenmunt, venkel en rozenblaadjes. De 
thee zit los in een zakje, dus een thee-ei is een must! 
Wanneer ik in het zakje ruik, komt de geur van kruize-
munt en venkel er bovenuit. Heerlijk om daarmee mijn 
dag te beginnen. Het verrassende is dat deze twee 
kruiden niet overheersend zijn wanneer ik de thee 
drink. De thee heeft een hele zachte smaak en ik proef 
ook andere kruiden zoals brandnetel. Naarmate mijn 
theeglas leger wordt, wordt de smaak wat meer bitter. Ik 
heb het vermoeden dat dit veroorzaakt wordt door het paar-
denbloemblad, dat bekend staat om de bittere smaak.

Middag Bries

Een verkwikkend kopje thee voor de middag. De in-
grediënten voor deze thee zijn: duizendblad, vlierbloe-
sem, zuring, venkel, brandnetel, goudsbloem, karwij 
en citroenmelisse. Net als bij Fleur Op probeer ik de 
geur van de thee te vangen. Ik kan ‘m echter niet 
echt plaatsen en ik vraag mij af of dit komt doordat 
er 2 kruiden meer in zitten dan de reinigende variant 
of omdat ik minder bekend ben met de toegevoegde 
kruiden? De enige geur die er een beetje uit springt, 
is wederom die van de venkel. Het is overigens een 
feest om in de zak te kijken, met al die verschillende 
kleuren. De smaak is ook bij deze thee zacht, waarbij 
niks overheerst. Wederom wordt de smaak wat meer 
bitter naarmate de thee wat langer staat. Misschien is 
het dan toch de brandnetel die hiervoor zorgdraagt.

Avond Bloesem

Voor in de avond: een rustgevend kopje thee. De ingredi-
enten verveine, duizendblad, lindebloesem, vlierbloesem, 
karwij, kamille, citroenmelisse en korenbloem creëren 
een rustgevende balans in deze thee. De geur die uit de 
zak komt heeft wat weg van bloemen. Dit zal vast van 
die mooie paarse bloemen van de korenbloem komen, 
die ik er tussenwaar. Deze thee heeft de meest lichte en 
zachte smaak, wat ik ook logisch vind. Een rustgevend 
kopje thee moet zeker geen overheersende smaak heb-
ben. Het bittere is hier ook niet zo aanwezig overigens.
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DE WERKPLAATS

Een waarschuwing 
vooraf

Als ik mijn favoriete smaak 
moet kiezen, dan is dat de 
Fleur Op vanwege de kruize-
munt en venkel. Maar goed, 
smaak is heel persoonlijk. De 
drie smaken zijn goed weg te 
drinken en hebben ieder hun 
eigen ‘taak’ in het lichaam. Al 
vind ik wel dat er een waar-
schuwing moet zijn: drink er 
niet teveel van. Nou is teveel 
een rekbaar begrip, dus hoe 
vaak je de thee mag drinken blijft een gok. Maar voor 
alle kruiden en bloemen geldt dat er naast genees-
krachtige stoffen ook minder goede stoffen zitten. Zo 
bevat duizendblad een kleine hoeveelheid blauwzuur 
(kan ziekten van het zenuwstelsel veroorzaken) en zu-
ring bevat oxaalzuur (verhoogde kans op nierstenen). 
Maar een paar keer per week zo’n lekker kopje Neder-
landse thee is zeker niet verkeerd, vindt ook Marry!

Winnaar ASN Bank Wereldprijs 

ptthee viel hier op de redactie op omdat ze in de 
finale van de ASN Bank Wereldprijs stonden, samen 
met vijf andere duurzame ondernemers. Het doel van 
deze competitie is startende ondernemers te onder-

steunen en zo duurzame vooruitgang te stimuleren. 
Op 13 november jl. is ptthee uitgeroepen tot winnaar 
van 2019. Daarnaast kregen Matthijs en Daan ook nog 
eens de publieksprijs, dus ze kunnen nu echt hun 
eigen theefabriekje op gaan zetten.

Waarom wel kopen

De thee van ptthee is goed voor de biodiversiteit van Nederland en vooral ook goed voor ons. Daarnaast 
wordt de thee naar je toegestuurd, dus je hoeft er de deur niet voor uit. En laten we vooral ook niet vergeten 
dat het lekker smaakt.

Waarom niet kopen

Ben je geen theeleut, hou je van wat meer uitgesproken smaken of ben je vooral fan van Earl Grey thee, dan 
ben je hier aan het verkeerde adres. Het is natuurlijk fijn dat je iets voor de Nederlandse insecten en vogels 
wilt doen, maar geef het dan cadeau aan iemand anders.

Algemene informatie

Wil je eerst zelf proeven of de smaken je bevallen, dan kun je het proefpakket van € 19,95 (incl. verzendkos-
ten) bestellen. Dit pakket bevat in totaal zo’n 90 theemomenten in 3 smaken, zaadjes van ‘The Pollinators‘ 
om zelf te planten en nog een inspirerende verrassing. Daarnaast bieden ze nog een cadeaupakket (vanaf 
€ 14,95) en een impact pakket (6 keer in het jaar een pakket met o.a. 2 smaken voor € 14,95 per pakket). 
Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.ptthee.nl.

Hoezo ptthee?

Ken je die ouderwetse rode brie-
venbussen nog? Daar stond ‘PTT 
Post’ op. Matthijs en Daan be-

dachten een Nederlands concept 
voor thee per post. Vandaar de naam 

ptthee, uit te spreken als PTT.
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Genieten jullie ook zo van die donkere dagen? Ik 
vind het een perfect excuus om dan heerlijk op de 
bank te liggen met een kop thee en een boek. Onder 

een dekentje, kaarsen aan… hoeft de verwarming ook 
niet hoog. Echt genieten zo. En al helemaal als je die 

‘saaie’ kaars zelf in een nieuw jasje gestoken hebt.

Pimp die 
saaie kaars!

DIY

DIY

Benodigdheden

• Schaar
• Witte stompkaars
• Bakpapier
• Föhn met verschillende hittestanden 
  (strijkijzer kan ook)
• Servet met afbeelding

Stap 1 

Pak het servet en knip de afbeelding met de schaar eruit. 
In het eerste voorbeeld gebruik ik een servet met een 
witte achtergrond, dus volstaat het enkel langs de rand te 
knippen. Helaas is mijn kaars te klein voor alle tekst, dus 
de onderste regel moet er af. Heeft je servet een gekleurde 
achtergrond of beslaat de afbeelding het complete servet 
(zoals het tweede eindresultaat met de stippen), zorg er 
dan voor dat het servet de complete kaars omvat. Haal 
vervolgens alle lagen van het servet los zodat je nog maar 
1 laag in je handen hebt (met de afbeelding erop).
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DIY

Stap 3

Zet de föhn op de hoogste stand en hou deze vlak bij de kaars. De kaars 
zal door de warmte een klein beetje smelten zodat het servet er aan vast 
komt te zitten. Dit kun je zien doordat het bakpapier donkerder wordt op 
die plekken. Ga de complete afbeelding langs tot alles iets donkerder is 
van kleur. Let wel op je vingers, de föhn is goed heet! Bij de benodigd-
heden geef ik aan dat het ook met een strijkijzer kan. Hierbij is er alleen 
nog sneller een kans dat je je vingers verbrand, dus let op!

Stap 4

Haal het bakpapier eraf en bekijk je kaars goed. Het 
kan namelijk zijn dat je toch nog wat plekken gemist 
hebt. Deze kun je nog eens naföhnen, dit hoeft niet per 
se met het bakpapier erop, maar is wel mooier. Was je 
servet groter dan de kaars, knip dan de randjes eraf. 
Deze randen kun je eventueel nog föhnen zodat het 
netjes aansluit.

Stap 2

Leg het servet strak op de kaars en dek (ook weer strak) af met bakpapier. Voor het ge-
mak heb ik het bakpapier kleiner geknipt. Het bakpapier zorgt ervoor dat het kaarsvet op 
z’n plaats blijft wanneer je de kaars verhit. Zou je het zonder het papier doen, dan krijgt 
je kaars aardig wat reliëf doordat het kaarsvet alle kanten op stroomt.

Eindresultaat

Een ‘gepimpte’ kaars die eigenlijk te leuk is 
om aan te steken. Oeps…

1 2
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KRUIDENTUIN

Marry’s       Kruidentuin

De winter is bij uitstek de tijd voor deze geurige 
verleider. Veel van die verleiding is te danken 
aan de heerlijke smaak en geur van kaneel. 

De naam kaneel komt uit het Sanskriet en betekent 
‘rolletjes’. Dat slaat op de vorm van kaneel: een 
opgerold stukje bast van de kaneelboom. Het gebruik 
ervan gaat ver terug. Kaneel wordt al genoemd in 
geschriften die teruggaan tot 2700 v. Chr. De Koningin 
van Sheba nam het mee in haar gevolg als cadeau 
voor koning Salomo en daarvan wil het verhaal dat hij 
een goede smaak had. In het oude Egypte werd erin 
gehandeld en werd kaneel gebruikt bij het balsemen 
van de farao’s. In de bijbel kom je dit specerij tegen 
als onderdeel van de heilige zalfolie, en onze eigen 
VOC is er groot mee geworden. 

Werking

Kaneel is een uitstekende bron van ijzer, calcium, 
chroom, magnesium, mangaan, kalium, zink en vita-
minen A, B1, B2 en C. Het verbetert de insulineachtige 
werking van de alvleesklier, waardoor glucose beter 
in de cellen wordt opgenomen Daardoor is het een 
goede bloedsuikerverbeteraar en dat is niet verkeerd 
in deze ‘zoete’ tijden, vooral diabetici kunnen hier 
baat bij hebben. Het prettige van kaneel is dat het de 
maag na al die zoetigheid ook tot rust brengt. Verder 
helpt het de schadelijke Heliobacter pylori (bacterie 
die betrokken is bij maagzweren) onder controle te 
krijgen, doordat kaneel de maagzuursappen weer in 
balans brengt. Ook heeft het een heilzame werking op 
cholesterol, doordat het de enzymen in de lever remt 

die cholesterol aanmaken. En daarnaast bevordert 
het de spijsvertering. Kaneel is een van de 

meest krachtige ontstekingsremmers die 
we kennen. 

In mijn keuken is kaneel een graag 
geziene gast. En dan niet alleen 

bij zoete gerechten. Dit elegante 
specerij is ook prima te gebrui-
ken voor hartige gerechten en 
het avondeten. De Oosterse 
keuken staat er bol van. Kaneel 

is een vast onderdeel van garam 
masala’s. Juist de mix van diverse 

kruiden zorgt ervoor dat ze beter opge-
nomen kunnen worden.

Kaneel
Een zoete én hartige verleider

ONKRUID 25454
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Garam masala

Ingrediënten:
• 1 el geelwortel/kurkuma
• 1 tl galanga
• 1 el kaneel
• 1 el zwarte peper
• 1 el komijn
• 1,5 el koriander
• 0,5 el cayenne
• ½ kruidnagel

In meer dan 25 jaar heeft Marry Foelkel uit Beekbergen een 
schat aan ervaring opgedaan met de toepassing van kruiden 
voor genezing en gezondheid. Haar Bloemen en Kruidenhuis 
is dan ook voor velen een begrip. In iedere Onkruid leert 
ze ons de kracht van de oogst van het seizoen kennen.

Meer weten of eens rondkijken in Marry’s tuin? Op 
www.marrys.nl vind je alle informatie en de 
openingstijden.

Marry’s       Kruidentuin

KRUIDENTUIN

Mix de kruiden en 
je hebt een heer-
lijke en gezonde 
basis voor allerlei 
hartige gerechten. 
Je kunt ook een 
voorraadje aan-
leggen door de 
hoeveelheden te 
verdubbelen.

55ONKRUID 254
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GEZOND ETEN

In ons vorige nummer (editie 253) schreven wij over eten als de Flintstones, ofwel het paleo-dieet. Nou 
lagen de ingrediënten in het stenen tijdperk niet voor het oprapen en hadden ze geen spiraalsnijder bij 
de hand, maar het onderwerp nodigde ons wel uit om op zoek te gaan naar een simpel maar heerlijk 
paleo-recept voor deze kookrubriek. We lieten ons hierbij inspireren door orthomoleculair therapeut 
Wendy Mijnheer met haar site www.paleo-lifestyle.nl.

Ingrediënten (voor 2 personen)

• 2 courgettes
• 40 gram zongedroogde tomaten (de droge variant)
• 2 sjalotten
• 2 tenen knoflook
• 4 eetlepels kokosmelk
• 1 kop gezeefde tomatenpuree uit pak
• 1 eetlepel balsamico azijn
• 1 theelepel gedroogde dragon
• 1 theelepel fijn zeezout
• vers gemalen zwarte peper naar smaak
• 2 kipfilets
• als garnering: 25 g koriander

Bereiding

Doe de kipfilets in een pan, voeg een laag 
water toe en breng aan de kook. Kook de 
kipfilets op laag vuur in 20 min. gaar. Maak 
door middel van een spiraalsnijder spaghetti 
van de courgettes. Giet kokend water op de 
zongedroogde tomaten en week ze 5 minuten. 
Knijp daarna het vocht eruit. Neem kipfilets 
uit de pan en verdeel met 2 vorken het vlees 
in stukjes. Doe de zongedroogde tomaten, 
sjalotten, knoflook, kokosmelk, tomatenpuree, 
balsamico azijn, dragon, zeezout en peper in 
een keukenmachine en mix tot een egale saus. 
Doe de saus in een ruime wokpan en verwarm 
deze 6 minuten. Roer regelmatig. Voeg de 
courgette en de kip toe en draai het vuur laag. 
Laat beiden langzaam opwarmen in de saus. 
Snijd de koriander fijn. Verdeel de spaghetti 
over de borden en garneer met koriander. 

Eet smakelijk!

Courgette spaghetti
Met romige tomatensaus

TIP: geen fan van koriander? 
Snij 2 bosuitjes in kleine ringe-
tjes en voeg deze als garnering 
toe in plaats van de koriander.
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GEZOND ETEN

Heb je zelf een recept waarvan je graag wilt dat ik ‘m maak zodat alle andere lezers van Onkruid er ook van 
kunnen smullen, stuur dit recept dan naar redactie@onkruid.nl o.v.v. Gezond eten met Onkruid. Wellicht zie je 
het resultaat in één van onze volgende nummers!

57ONKRUID 254
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Mind body 
spirit

Een nieuw lichaam 
opbouwen om 
gezonder te worden 
en langer te leven: 
volgens Alberto 
Villoldo kan het, en 
zelfs al binnen een 
week! Op basis van 
meer dan 25 jaar 
ervaring als psycho-
loog en medisch 
antropoloog, een 

indringende bijna-doodervaring en zijn jarenlange 
opleiding bij sjamanen in de Andes en de Amazone 
laat hij je in dit boek zien hoe.

Mind body spirit | Alberto Villoldo | Uitgeverij 
AnkhHermes | € 24,99 | ISBN: 9789020216264

Leven van Licht 
& Liefde

Dit boek licht vele 
sluiers op met 
betrekking tot ons 
lichaam, voeding en 
ziekte. De signalen, 
dat het tijd is om de 
wereld en ons leven 
door een andere bril 
te bekijken, zijn niet 
te overzien. De be-
slissing om niet meer 
afhankelijk van eten 

te zijn, bracht de schrijfster bij de bron. Ze heeft 
het gevonden achter de weerstand, voorbij aan de 
afleiding en afhankelijkheid in de leegte.

Leven van Licht & Liefde | Marja Nieuwveld | € 23,- |
ISBN: 9789463980906

Leven in liefde

In 2015 overlijdt 
de vader van 
Willemijn Bessem. 
Een paar dagen 
later inspireert hij 
haar zusje Bonnie 
tot het schrijven van 
een boek waarin 
zij spreken over 
leven na de dood. 
Direct nadat dit 
boek is uitgekomen 
begint hij Willemijn 

te inspireren over het onderwerp intimiteit. De 
conversaties met haar vader zijn terug te vinden in 
Leven in Liefde en geven helderheid en inzicht hoe 
je voorbij angst in liefde kan leren leven.

Leven in liefde | Willemijn Bessem | Uitgeverij 
Bewust Zijn | € 24,50 | ISBN: 9789492066572

Uit schaamte

Ben jij een opschepper, 
alfavrouw, kritiek-
spuier, gevalletje 
ik-pas-niet-in-de-groep 
of controlfreak? Of 
heb je een verslaving, 
zit je vast in een 
disfunctionele relatie 
of voel je je eenzaam 
of depressief? Grote 
kans dat chronische 
schaamte jouw gedrag 
stuurt. In dit boek van 
Tex Rijnders wordt 

persoonlijke inzicht afgewisseld met kennis van 
professionals. Wat blijkt: chronische schaamte is 
hardnekkig én er is mee te dealen.

Uit schaamte | Tex Rijnders | Uitgeverij Aarde | 
€ 20,- | ISBN: 9789492798619

Onkruid leest
BOEKEN

Tip!

Tip!

Tip!

Tip!
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BOEKEN

‘Jij bent uniek. Misschien heb je dat al 
vaker gehoord, maar ik wil graag dat je 
op een nieuwe manier naar dit idee kijkt. 
Niemand weet hoe het is om 
in jouw schoenen te staan, 
want alleen jou passen 
ze precies. Je ervaringen, 
gedachten en gevoelens, 
je genen en je geest zijn 
allemaal alleen van jou. Er 
is nog nooit een tweede 
van jou geweest en die zal 
er ook nooit komen.’ 

Dat iedereen uniek is, dat 
beseffen we wel. De een lijkt 
wel meer uniek te zijn dan 

de ander. Maar het is altijd maar de vraag 
of je wel tevreden bent met je ‘unieke zelf’. 
Wanneer je daarbij stilstaat, dan zijn er vast 
genoeg punten die je anders zou willen zien. 
Auteur Mike Bayer is een Amerikaanse life 
coach die in plaats van alleen de mensen in 
zijn eigen klinieken te helpen, nu ook ieder-
een wil bereiken met zijn Best Self-model. 

En dat probeert hij met dit ‘doe-boek’. En 
ik noem het een doe-boek want al vrij snel 
na de inleiding word je aan het werk gezet. 
‘Nu is het jouw beurt om al je goede karak-
tereigenschappen op te schrijven, alle ken-
merken die echt bij jou passen.’ Hij geeft je 
gelukkig wel wat positieve eigenschappen ter 
inspiratie, maar die tekening iets verderop in 
het hoofdstuk moet je toch echt zelf maken. 
Bayer pakt hier overigens wel direct een goed 
punt aan. ‘Het kan best lastig zijn om je bes-
te eigenschappen te benoemen. De meeste 
mensen zitten niet bepaald de hele dag te 
bedenken hoe fantastisch ze wel niet zijn.’ 

Hoe verrassend is het dan ook dat je een 
hoofdstuk later je anti-ik moet verwoorden. 
Hoe ziet hij/zij er uit, wat is zijn/haar naam en 
wanneer komt hij/zij tevoorschijn? Waarom je 
deze twee persoonlijkheden moet uitlichten, 
legt Bayer je haarfijn uit. Aan de hand van 
voorbeelden, oefeningen, vragen en ervarings-

verhalen uit de praktijk. 
Door de zeven cruciale 
terreinen van je leven 
onder de loep te nemen 
(je sociale leven, je pri-
véleven, je gezondheid, 
je opleiding, je relaties, 
je werk en je spirituele 
ontwikkeling), probeert 
Bayer een positieve draai 
aan je leven te geven. 

Je beste ik | Mike Bayer | 
Scriptum | € 20,99 | 
ISBN: 9789463191432

Neem je leven onder de loep
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Mees en de magische poort

‘Pijnlijke ervaringen zijn onderdeel van het leven. Ze 
horen erbij. Pas wanneer we als kind een conclusie 
trekken naar aanleiding van een pijnlijke ervaring, 
wordt die conclusie een overtuiging die zichzelf steeds 
bevestigt. Bijvoorbeeld wanneer we als kind gepest 
worden en op basis daarvan (onbewust) gaan geloven 
dat we niet waardevol genoeg zouden zijn om liefde, 
aandacht en respect van anderen te ontvangen.’

Heftige woorden voor een prentenboek, maar helaas zijn ze 
wel waar. Speciaal voor die kinderen en natuurlijk ook alle 
andere kinderen heeft Linda Rood samen met medeschrijver 
Tanja Timmerman en illustratrice Yvonne Molkenboer het 
prentenboek Mees en de magische poort gemaakt. Over 
een vogeltje dat zich vaak een beetje anders voelt. Tot hij 
het geheim ontdekt over de magische poorten naar geluk. 
Het is een mooi verhaal over onvoorwaardelijke liefde met 
eenvoudig te begrijpen vragen, de zogenaamde Vragen naar 
Vrijheid. 

Mees en de magische poort | Linda Rood | Uitgeverij Bewust Zijn | € 13,95 | ISBN: 9789492066534

Zoektocht op vele vlakken

Angstaanvallen, ze kunnen ongemerkt je leven 
binnensluipen. Ellen Kerkvliet-Ineke heeft dit 
aan den lijve ondervonden. Gaandeweg (lees: 
tien studies later) heeft zij deze aanvallen 
onder controle gekregen, maar is nu behoor-
lijk klaar met het taboe dat rust op het woord 
‘angstaanval’. 

Aan de hand van deze roman wil ze de lezer een 
kijkje geven in hoe angstaanvallen kunnen ont-
staan. En na het lezen van 130 pagina’s leef je ook 
zeker mee met Annabel, die op jonge leeftijd de 
liefde van haar leven tegenkomt en naar het Lake 
District in Engeland verhuist. De klap die ze later 
te verwerken krijgt, is in het begin heftig maar 
ze lijkt al snel weer grip op het leven te krijgen. 
Totdat ze last krijgt van klachten zoals hartkloppin-
gen, trillen, zweten, geen trek hebben, enzovoort.

De insteek van het boek 
is duidelijk en ook 
goed bedacht. Ik was 
alleen erg verrast dat 
de angstaanvallen van 
Annabel pas op pagina 
131 werden beschreven 
en dat het verhaal 
tien pagina’s later al 
afgelopen was. Ook 
de recommandatie 
die Ellen in zo’n 30 
pagina’s geeft had 
wat meer body mo-
gen hebben. Ze geeft 
goede tips, maar het had wat mij betreft allemaal 
net wat uitgebreider gemogen.

Zoektocht op vele vlakken | Ellen Kerkvliet-Ineke | 
Uitgeverij Boekscout Soest | € 19,99 | 
ISBN: 9789463896863



61ONKRUID 254

BOEKEN

De reis van een 
stuk appel
‘Zorg jij goed voor je spijsver-
tering? Een belangrijke vraag. 
Want terwijl je dit leest, is 
je spijsverteringsstelsel druk 
bezig je ontbijt, lunch of diner 
te verwerken. Een bijzonder en 
complex samenspel van ver-
schillende organen en ontelba-
re bacteriën. Samen zorgen zij 
ervoor dat jouw voeding wordt 
omgezet in onmisbare bouw-
stoffen en energie. En met een 
beetje geluk verloopt dat hele 
proces vlekkeloos.’

Maar in de praktijk verloopt dat 
proces vaak toch heel anders. 
‘Leer er maar mee leven’ is een 
veelgehoorde uitspraak wanneer 
je met een klacht bij de dokter 
komt. Een uitspraak waar ik een bloed-
hekel aan heb, want die klacht is er niet 
voor niks. Ook in het boek Eet beter voor 
je maag & darmen van Tamara de Weijer 
kom ik deze zin tegen, maar gelukkig wil-
de zij niet met een prikkelbare darm ‘leren 
leven’ en is ze op onderzoek uit gegaan. 
Dit boek is niet alleen voor mensen met 
een prikkelbare darm, maar voor alle men-
sen die denken dat hun buikgezondheid 
beter kan.

‘Er heerst een taboe op buikklachten. We 
praten er over het algemeen niet graag 
over: darmen, poep, scheten, boeren, 
misselijkheid. Het zijn niet de meest 
sexy onderwerpen, maar wel ontzettend 
belangrijk. Af en toe eens achterom kijken 
naar hoe je ontlasting eruitziet, bijhouden 
hoeveel winden je laat en of ze erg stin-

ken, is geen nutteloze, vieze bezigheid. 
Deze dingen zeggen veel over je gezond-
heid.’

Dit boek van De Weijer bevat veel achter-
grondinformatie, tips, ervaringsverhalen en 
recepten om in tien weken je buikklachten 
te kunnen verminderen. Voor mensen die 
al een tijd last hebben van buikklachten 
en dus al veel onderzoek gedaan heb-
ben, zal er weinig nieuws in staan. Maar 
dat neemt niet weg dat het boek diverse 
eyeopeners bevat (zoals het stappenplan 
met de 4 fasen) en goed dienst kan doen 
als handboek om die buikklachten zelf 
eens aan te pakken. Want we hoeven er 
echt niet ‘mee te leren leven!’

Eet beter voor je maag & darmen | 
Tamara de Weijer | Kosmos Uitgevers | 
€ 21,99 | ISBN: 9789021574073 
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De Schrijver
DE SCHRIJVER

Soms kan één ontmoeting een verdiepende en 
creatieve wending geven aan je leven. Toen wij, 
José & Nathalie, auteurs van het boek Knetter-
lekker in je vel, elkaar voor het eerst ontmoetten 
voelden we beiden een diepe zielsherkenning. 
We spraken met elkaar zonder woorden. 

Wij zijn allebei in dit leven ‘gezegend’ met een slecht 
begin. Beiden hebben we, op onze eigen manier, de 
beperkingen leren kennen die het leven ons als mens 
kan opleggen. José verloor haar moeder toen ze drie 
jaar was, en op haar vijftiende werd haar broer dood-
gestoken omdat hij een glas bier omstootte. Het leven 
van Nathalie hing bij haar geboorte aan een zijden 
draadje en op driejarige leeftijd verdween haar vader. 
Dit zijn gebeurtenissen die een diepe indruk maken op 
een jonge kinderziel.

Zo kennen wij uit eigen ervaring de beperkende wer-
king van dieper gelegen overtuigingen, mechanismen 
en gebeurtenissen die remmend op je leven kunnen 
werken. Wij hebben beiden als mens een intensief 
proces doorgemaakt en geleerd dat je van trauma’s en 
beperkingen uiteindelijk zegeningen kunt maken. Wij 
hebben geleerd dat je dromen kunt leven en zijn er 
van overtuigd dat alle gebeurtenissen en ervaringen in 
een mensenleven een diepere bedoeling hebben. Dat 
niets wat in het leven gebeurt toeval is.

Vanuit onze visie heeft ieder mens een unieke bestem-
ming, een dieper levensdoel. Er is iets wat je komt 
leren en iets wat je komt brengen en geven aan deze 
wereld. Voor ons was het vanaf 
het allereerste begin voelbaar 
dat we ergens ooit een af-
spraak hadden gemaakt dat wij 
samen iets te geven hadden 
aan de wereld. We waren 
elkaar niet voor niets tegenge-
komen.

Het begeleidden van diepgaan-
de menselijke veranderings-
processen als coach, trainer en 
therapeut was een gezamen-

lijke passie en achtergrond die we deelden. Jarenlang 
hebben wij vele mensen begeleid. Vanuit die passie 
ontwikkelde we de opleiding tot Transformatie Coach 
en Therapeut en zijn we gestart met NEM Academy. 

We ontwikkelden samen het NEM model. Een integrale 
therapeutische methodiek waarmee mensen zich-
zelf en/of anderen kunnen begeleiden. Met integraal 
bedoelen we dat er vanuit een breed psychologisch 
perspectief gekeken wordt naar de diverse aspecten 
van het menszijn. Het model hebben we vertaald naar 
het boek Knetterlekker in je vel. Het boek is inzichtge-
vend, praktisch en toepasbaar voor iedereen die meer 
uit zichzelf en het leven wil halen. 

Je leven leiden zoals jij dat wilt? Wat is het geheim? In 
het boek Knetterlekker in je vel geven wij je 5 stappen 
die leiden naar een leven zonder angsten, saboteren-
de en beperkende gedachten. Ieder van ons kent wel 
het gevoel dat het even niet gaat zoals je zou willen. 
Of dat je ervaart dat de balans weg is. Soms vraag je 
je af: waarom blijven situaties zich herhalen. Wat wil 
ik met deze situatie? Wat wil ik met mezelf? Wat voel 
ik? En wat is nu echt belangrijk voor me? Ons leven zit 
vol keuzemomenten. Soms zijn dit situaties waarin je 
uit vrije wil een kant kiest, een beslissing neemt. Maar 
er zijn ook situaties die je niet zelf in de hand hebt 
en waar het leven je dwingt om op een andere manier 
verder te gaan.

Met het doorlopen van de 5 stappen die worden 
beschreven in ons boek zul je bewuster in het leven 

staan en kun je doelgericht 
vorm geven aan je leven. 
In 5 stappen knetterlekker 
in je vel, naar een leven 
zonder drama en gedoe. 
Het NEM model geeft 
je belangrijke inzichten 
en een routing waarmee 
je belemmeringen kunt 
opheffen. Sterker nog: het 
ondersteunt je om het bes-
te uit jezelf en het leven te 
halen.

Knetterlekker in je vel | José van den Diepstraten & Nathalie van Spall | 
Kosmos Uitgevers | € 20,99 | ISBN: 9789021573823
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Linda Rood is auteur van het boek Het ja-gevoel 
– verander je leven met de Vragen naar Vrijheid 
(Samsara books). Hierin vertelt ze hoe ze het 

ja-gevoel ontdekte, erop leerde koersen en hoe 
dit haar leven transformeerde. Naast het in-
spireren middels haar boek en artikelen be-
geleidt ze mensen individueel en organiseert 
ze regelmatig bijeenkomsten. Linda woont 

samen met haar vriend en twee kinderen in 
het noorden van het land. Kijk voor meer 
informatie over Linda Rood, haar boek en de 
Vragen naar Vrijheid op www.lindarood.com.

LEVEN VANUIT JE HART

Liefs,
     Linda

Wanneer je het pad van je hart volgt, lijkt het 
leven soms wel een sprookje. Synchroniciteit, 
creativiteit en flow nemen toe en er komt precies 
op je pad wat je op dat moment nodig hebt. Dat 
vraagt echter wel vertrouwen, omdat deze flow 
zich niet houdt aan zekerheden en comfortzo-
ne. Sterker nog, het pad van je hart kent geen 
vastomlijnde route en het vraagt in die zin een 
sprong in het onbekende. Je hart weet dat wat 
jij nodig hebt, lang niet altijd gelijkstaat 
aan wat je ego wil.

In mijn leven ontstond uit deze flow 
en creativiteit het kinderprentenboek 
Mees en de magische poort, in een fij-
ne samenwerking met illustrator Yvonne 
Molkenboer en medeschrijver Tanja 
Timmerman. Het hele proces voelde 
aan alsof we vorm gaven aan iets 
wat er al was. Alsof je een mooie 
brok steen voor je hebt liggen 
waar de vorm van een beeld 
al in besloten ligt. Trouw 
volgden we gedurende het 
hele proces het tempo 
waarin het prenten-
boek zich wilde vor-
men, vertrouwende 
op de unieke timing 
en wijsheid 
van het uni-
versum. 

De grootste uitdaging voor mij was om op de stroom 
van het leven te vertrouwen wanneer het leek of er 
niets gebeurde. Zo heeft de tekst een jaar lang bij 
mij en mijn medeschrijver gelegen, omdat we voel-
den dat het steeds niet het juiste moment was om er 
wat mee te doen. Het voelde als een uitnodiging om 
het prentenboek los te laten. En juist in die periode, 
waarin het leek of het stillag, vond een soort rijpings-
proces plaats. Eigenlijk is het vergelijkbaar met het 

groeien van een baby in de buik van zijn moeder. 
Lange tijd lijkt het of er niet zoveel gebeurt en 
dan opeens voel je de baby in je buik bewegen. 
Het was een mooie oefening in overgave en 

vertrouwen.

Waar gaat het prentenboek over? Over een 
lief klein vogeltje, Mees, dat een geheim 
ontdekt over poorten naar geluk en een 
speciale toversleutel die deze poorten 
ontsluit. Naast dat het een mooi verhaal 
is over onvoorwaardelijke liefde, staan er 
eenvoudige vragen in beschreven, de Vragen 
naar Vrijheid, die ouders aan hun kinderen 
kunnen stellen om ze te helpen pijnlijke, nare 
of vervelende gedachten los te laten. 

Creativiteit en flow
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Let’s talk about…
TRADITIE

Het nieuwe jaar

Ieder nummer doen we verslag van een discussie in het Onkruid-forum, waar lezers en lezeressen 
ervaringen en meningen uitwisselen over een actueel onderwerp dat veel in het nieuws is.

Geen periode is zo overladen met symboliek en rituelen als de overgang van het oude naar het nieuwe 
jaar. Natuurlijk zijn er kerst en oudjaar, maar er zijn ook nogal wat lezers die in plaats daarvan het veel 

oudere Germaanse Joelfeest vieren, blijkt als we de vraag aan de deelnemers van het forum stellen. 
Maar er wordt niet alleen gefeest, ook voor vooruitblikken is dit de beste tijd van het jaar. Of om juist 

eens rustig tot jezelf te komen…

Hoe maak jij een frisse start?
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TRADITIE

Carla (32, accountmanager): Wij hebben twee kinde-
ren, en de feestdagen zijn altijd een klein gevecht. 
Mijn ouders, zijn ouders, onze oude vriendengroep 
van vroeger. Iedereen meldt zich met voorstellen en 
of je meedoet lijkt wel een soort graadmeter voor de 
band die je hebt. We zijn dus veel op pad rond de 
jaarwisseling. Thuis heb ik voor onszelf een retraite-
hoekje ingericht op onze studeerkamer. Dan kunnen 
we met z’n tweeën of alleen rustig mediteren op de 
momenten dat we daar behoefte aan hebben en de 
kinderen op bed liggen, zowel wij als de kinderen zijn 
twee weken vrij. Want hoewel we dus als gezin erg 
van hot naar her vliegen in deze periode, willen we 
zelf ook een beetje rust en bezinning kunnen pakken.

Monique (46, danslerares): Ik krijg er hele wisselende 
reacties op, maar de jaarwisseling is voor mij de tijd 
voor de astrologie. Er zijn allerlei jaarvoorspellingen 
en meestal bezoek ik in deze tijd ook een astroloog 
voor een persoonlijk consult. Dat laadt me op voor 
het nieuwe jaar. Ik geloof daar echt in, het geeft me 
een richtlijn voor mijn leven en dat heb ik nodig. Bo-
vendien kloppen de voorspellingen die ik krijg eigen-
lijk altijd. Veel vrienden zijn kritisch, tegen hen zeg 
ik altijd: je hebt nu eenmaal een leidraad nodig en ik 
geloof hierin. Maar ik weet zeker dat iedereen gelooft 
in iets dat hem of haar leiding geeft. Voor mijn part 
geloof je dat de keuze voor de bestemming van je 
zomervakantie je richting geeft voor het nieuwe jaar. 
Van mij mag je, en of dat waar is lijkt me zo mogelijk 
nog meer te betwijfelen dan astrologie. Maar neem 
de proef op de som, en lees een goede horoscoop 
van jezelf. Schrijf op wat je belangrijk vindt en bekijk 
je aantekeningen over een jaar nog eens. Ik weet 
zeker dat je er dan toch anders over gaat denken.

Nico (39, leraar): Ons huisritueel is dat ik samen 
met de kinderen fakkels maak voor oud en nieuw. 
Een soort alternatief voor vuurwerk, maar het ma-
ken is natuurlijk het leukste deel. We zoeken samen 
oude  takken en omwikkelen die met doek. Daar gaat 
speciale brandgel overheen en met oudjaar steken 
we die aan. Verder maken we een groot vuur in het 
bos achter ons huis, op een kleine open plek tussen 
de bomen waar we ook in de zomer wel eens fikkie 
stoken. Veel minder gevaarlijk dan vuurwerk en bo-
vendien echt veel leuker voor het hele gezin. Ook de 
jongste van vier beleeft er plezier aan en mijn vrouw 
vindt het ook prettig. Bovendien wonen we nogal 
afgelegen, dus het vuurwerk in het dorp zien we toch 
alleen van een afstand.

Sandra (30, studerend): Voor mij is deze periode de 
tijd van het Joelfeest, dat ik samen met een vaste 

groep vier in de Ardennen. Heel heidens, we vieren 
de terugkomst van het licht zoals de oude Germa-
nen al deden. Dat duurt 13 dagen en nachten: van 
Midwinterdag tot Driekoningen. In wezen is het een 
vruchtbaarheidsfeest om de aarde te bedanken en 
haar gunstig te stemmen. We offeren aan Freya en 
eren de elfen. Joel is een bijzonder magische periode: 
de sluier tussen de verschillende werelden is dunner 
dan normaal. Het kan zomaar zijn dat je contact krijgt 
met een geest, trol of elfje. In ieder geval is hun ma-
gische nabijheid voelbaar. Dat maakt me echt geluk-
kig, het Joelfeest is voor mij het mooiste en intiemste 
moment van het jaar.

Bertram (40, archeoloog): Al toen ik nog een tiener 
had voelde ik een grote weerstand tegen zo’n feest-
tijd. Je doet of het knus en gezellig is en brabbelt 
over wereldvrede, maar ondertussen staat de wereld 
in brand. Ik doe er niet aan. Met kerst eet ik bewust 
heel sober, dat is mijn manier om aan de mensen te 
denken die elders in de wereld niets hebben. En op 
oudjaarsdag lig ik meestal vroeg in bed. Als er één 
periode in het jaar is waar alles draait om scho-
ne schijn, bedrog en valse emoties, dan is het de 
jaarwisseling wel. En dan ook nog jubelen over een 
nieuw begin en goede voornemens: alsof je leven 
een reset knop heeft waarmee je jezelf een nieuwe 
start kan geven. Onzin. Wist je trouwens dat Jezus 
eigenlijk op 20 mei jarig was? De kerk had alleen een 
smoes nodig om de Noord Europeanen mee binnen 
te halen, en die hadden rond kerst al een feestje. 
Flauw hoor, om dan de waarheid te verdraaien en te 
zeggen “Oh, da’s toevallig, wij hebben ook iets te 
vieren. Zullen we samendoen?” Want zo is het toch 
gegaan.

Sandra (48, doventolk): Als reïncarnatie bestaat ben 
ik in het vorige leven Sjamaan geweest, of ik word 
het in een volgend leven. Voor mij is de jaarwisseling 
een reinigingsperiode. Daar heb ik echt behoefte aan, 
en dat deden de Sjamanen ook. Dus vandaar. Ik hoef 
de hele periode niet te werken, dus ik heb een paar 
afspraken met sauna-vriendinnen om een dagje wel-
lness te doen. Met z’n tweetjes, dus ik ga meerdere 
keren. Verder lig ik uitgebreid in bad met een collec-
tie olietjes en andere geurige spullen die ik de weken 
ervoor bij elkaar gehamsterd heb. En ik probeer ieder 
jaar één echt probleem uit mijn leven recht te zetten. 
Dit jaar ga ik bijvoorbeeld een lange brief aan mijn 
oud-collega’s schrijven. Ik ben halverwege het jaar 
met ruzie van mijn toenmalige werk vertrokken, dat is 
niet fijn gegaan. Op die manier schrijf ik het van me 
af en kan ik zelf met een schone lei beginnen, en zij 
ook.
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Eric van Riessen is medium en 
healer en deelt iedere Onkruid 

zijn ervaringen met ons. 

www.ericsspiritualschool.com

Eric van 
Riessen

MEDIUM ERIC

Wat ik vroeger weleens had en nu volgens mij 
weg is, is dat als ik iemand zag met een spiritue-
le praktijk die beter liep dan de mijne, dat ik dan 
jaloers kon worden. Niet dat ik het die ander niet 
gun hoor, maar meer van waarom hij of zij wel 
en ik niet? Ik heb voor mezelf geleerd om me 
niet met anderen bezig te houden, maar me voor-
al te richten op mezelf. Er is nog een beter plan.

Ik organiseer mediumavonden in mijn praktijk in 
Uden, die ik meestal samen met iemand anders ver-
zorg. Op deze avonden komt er dan iemand langs die 
ook iets spiritueels doet. Dit kan een andere medium 
zijn, maar we hebben ook weleens iemand met runen, 
klankschalen en edelstenen gehad. De avonden met 
andere mediums zijn heel mooi en er was bij sommi-
gen ook veel publiek.

Samenwerking

Ik denk dan ook dat juist deze samenwerking erg 
mooi is. Van samenwerken kunnen we nog meer groei-
en en het is ook leuker voor de mensen die langs-
komen. Of er nou een andere medium bij komt of ie-
mand die spiritueel iets heel anders doet. Als je bereid 
bent er samen te staan, kun je een veel groter publiek 

inspireren. Iemand die komt 
voor mediumschap kan de 
runen ook heel interessant 

vinden en andersom 
kan iemand die runen 
interessant vindt heel 

geïnspireerd raken door 
een boodschap van een 
overledene.

Van afgunst naar gunnen

Ik weet niet of afgunst het goede woord is, maar ik 
zei al dat ik er vroeger moeite mee had als iemand 
anders meer succes had dan ik. Terwijl ik er ook voor 
kan kiezen om te genieten dat deze persoon het zo 
goed doet. En als we realistisch zijn, is het ook niet 
nodig. Er zijn zo rond de 17 miljoen mensen in Neder-
land. Stel dat je die als medium allemaal een consult 
moet geven, dat zou je nooit redden in een mensen-
leven. Je hebt de ander juist nodig om dit samen te 
doen.

Een nog grotere samenwerking

Er is in mijn ogen helaas nog veel onenigheid in de 
alternatieve healing kant en de medische healing 
kant. Ik denk dat als daar een samenwerking komt 
de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Als artsen 
samen zouden werken met healers of mensen die 
energie lezen, dan zou daar misschien wel veel moois 
uit kunnen komen. Een healer voelt heel snel waar 
de oorzaak van een pijn kan zitten en als dat dan 
besproken wordt met een huisarts zou er veel sneller 
gezien kunnen worden wat er met een patiënt aan de 
hand is. De healer vertelt wat hij of zij voelt en de arts 
stelt de diagnose na verder onderzoek op informatie 
van de healer. En daarnaast zou healing bij de huis-
arts ook heel goed kunnen helpen bij kleine klachten. 
Als de medische en alternatieve spirituele kant de 
handen meer ineen zouden slaan, dan denk ik dat we 
heel veel moois kunnen bereiken.

Hoe we veel moois kunnen bereiken
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ONKRUID COLLEGE

‘Daarom zijn die 
zogenaamd linkse 
deugouders op die 

school me ook zo 
naar de strot 

gevlogen’
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ONKRUID COLLEGE

De cursist
De deelnemers aan de opleidingen van het 
Onkruid College komen overal vandaan. Jong, 
oud, studenten, mensen met een vaste baan of 
op een keerpunt in hun leven, zoekers en doe-
ners, denkers die willen volgen en volgers die 
willen kiezen. Eén ding hebben ze gemeen: ze 
zoeken verdieping en willen gestalte geven aan 
hun droom of verlangen. Bijzondere verhalen, en 
soms verhalen die zij en wij wel willen delen. 
Zoals het verhaal van Sjors, een vrouw van 28 
die op het punt staat met één van de opleidingen 
van het Onkruidcollege te beginnen. Zij bevindt 
zich in een bijzondere positie, want een opleiding 
bij ons maakt deel uit van haar reïntegratietra-
ject. Sjors viel uit op haar werk en is nu op zoek 
naar een nieuwe plek waar ze zich verder kan 
ontplooien op een manier die echt bij haar past.

Sjors: “Ik had een baan in het onderwijs, leraar basis-
onderwijs. Dat is geen werk dat je zomaar gaat doen, 
voor de meeste leraren is dat meer een roeping. Voor 
mij geldt dat ook. Ik wist al dat ik juf wilde worden 
toen alle andere kinderen school nog maar stom von-
den, ik denk dat ik een jaar of 8 was. Echt zo’n meisje 
dat niks liever deed dan de leraar helpen, ik denk dat 
iedere klas er wel eentje heeft. Altijd als eerste met 
m’n vinger omhoog als de plantjes water moesten of 
er een ander klusje gedaan moest worden. Iedereen 
wist het ook al: Sjors wordt lerares. Zoiets gaat zich-
zelf dan bevestigen.”

“Ik deed natuurlijk mijn best en ging naar de havo, ik 
wist toen al dat je dat moest doen om naar de Pabo 
te mogen. Op m’n 21ste stond ik voor de klas.”

Ondanks de roeping en de lange weg erheen ging het 
niet goed met Sjors op de Amsterdamse basisschool 
waar ze terecht kwam. Sjors: “Het was een nogal 
witte school zoals dat heet. Keurige buurt, weinig 
kinderen waarvan je meteen denkt dat ze een rugzak-
je hebben en extra aandacht moeten krijgen. Met de 
kinderen ging alles prima, waar ik op stukgelopen ben 
zijn de ouders. Kinderen zijn natuurlijk net mensen. 
Ze hebben talenten, passies, zwakke kanten. Maar 
het gros van de ouders wilde daar eigenlijk niet van 
weten. Wat hen betreft had ik een klas die vol zat met 
bolleboosjes. Hoogleraren en directeuren in de dop 
en als ze niet tot de besten van de klas hoorden, dan 
moest dat dus wel aan mij liggen. Of eventueel aan de 

school, waar ik me dan maar hard moest maken voor 
hun kind.
Maar ik zag wat ik zag. Allemaal pareltjes op hun 
eigen manier, maar natuurlijk niet allemaal kinderen 
waarvan je dacht dat de twijfel na groep 8 zou gaan 
over de keuze tussen het Barleus en het Vossius (de 
twee categorale gymnasia in Amsterdam Zuid – red.). 
Dat legde ik uit, en dan gingen ze dreigen. Daar kan ik 
goed tegen, maar waar ik niet tegen kon is wat ze hun 
kinderen aandeden. Die wilde groeien, dat wil ieder 
kind, maar wel op hun eigen manier. Maar die ouders 
zagen hun kind als accessoire, als een hip handtasje 
waarmee ze bij hun vrienden de blits konden maken.” 

Na twee maanden in het schooljaar 2018-2019, vlak 
voor de herfstvakantie, ging het mis. Sjors werd ziek 
en waar iedereen dacht aan een griepje en later aan 
een burn-out, bleken de problemen toch een stuk ver-
der opgelopen. Sjors kwam in de ziektewet en beland-
de na een jaar thuis op het tweede spoor. Het gaat er 
dan niet meer per se om dat je terugkeert in je oude 
werk, maar er wordt breed gekeken wat je mogelijk-
heden zijn. Voor Sjors was de conclusie dat lesgeven 
beslist haar ding was, maar dat als leraar in een basis-
schoolklas staan er op korte termijn misschien niet 
in zou zitten. Sjors: “Dan ga je kijken wat je eigenlijk 
wilt, wat je intrinsieke drijfveren en competenties zijn. 
Wat wil je en wat kan je, in gewoon Nederlands.”

Maar hoe kom je dan bij het Onkruidcollege terecht? 
Sjors: “Zelf las ik eigenlijk altijd al Onkruid. Niet heel 
actief, maar mijn moeder had hem. Bovendien kom ik 
uit een ‘alternatief’ gezin. Veel politieke discussies aan 
de eettafel, werkvakanties met een goed doel en een 
oude Franse auto voor de deur. Alle vrijheid om jezelf 
te worden als kind, daarom zijn die zogenaamd linkse 
deugouders op die school me ook zo naar de strot 
gevlogen.”
“Op het ogenblik loop ik stage bij een trainingsbedrijf 
dat managers coacht. Om te zien of het wat voor mij 
is. Dat gaat heel goed. Maar voor mijn eigen ontwik-
keling wilde ik ook iets daarbuiten doen, zodat ik me 
niet wéér alleen maar laat meeslepen. Mijn begeleider 
vond dat goed en dan ligt de keuze voor Onkruid voor 
de hand in mijn geval. Want weet je wat het leuke is? 
De dingen die die managers bij dat trainingsbureau 
leren, dat is negen van de tien keer hetzelfde dat ik 
uit Onkruid al ken. Kennelijk is dat toch onmisbaar, 
alleen zijn die managers daar een beetje laat achter 
gekomen. Grappig eigenlijk.”
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Shopping
Onkruid is voor jou op zoek gegaan naar de leukste producten. Welk product 

heeft ons hart gestolen en waar konden we niet mee wachten om te gaan gebruiken? 

Sommige van deze producten hebben we in onze eigen winkel opgenomen en zijn enkel online via 
www.onkruid.nl te bestellen. Voor de andere producten verwijzen we je graag door naar het verkoopadres.

LEZERSSERVICE

Retro Time voor thee

Een super stijlvolle jaren ‘40 geïnspireerde retro theebus met 
reliëfdetails. Dit stijlvolle theeblik bevat het populaire English 
Breakfast, een rijke, zachte en heerlijke mix die van oudsher 
wordt gebruikt om de zintuigen kort na het ontwaken te stimu-
leren. Afmeting: 145 x 75 x 90 mm.

Prijs: € 7,25 (excl. verzendkosten), te vinden op 
www.memorygarden.nl

Eenvoudig Leven Agenda 2020

Deze agenda is niet alleen een agenda, maar ook een levensplanner. Het 
principe is eenvoudig: elke week neem je een moment waarop je je planning 
voor de komende week maakt. Voor elk aandachtsgebied bepaal je één of 
meer kleine acties die echt een verschil maken. Aan het eind van de week 
kijk je hoe het gegaan is met de evaluatievragen die je achterin de agenda 
vindt. Zo komt er een proces op gang, waarbij wat je in je hart wilt en wat je 
in werkelijkheid doet, steeds dichter bij elkaar komen. ISBN: 9789491728327

Verkrijgbaar bij alle online boekwinkels voor € 21,95 (excl. verzendkosten)

Wees jezelf alle anderen zijn al bezet

Mannen durven het niet altijd toe te geven, maar zonder 
vrouwen loopt de boel binnen de kortste keren in het hon-
derd. Zet deze staander vol leuke en inspirerende citaten 
op je bureau, in de keuken of je slaapkamer en sta iedere 
dag even stil bij wat voor een grappige, slimme en sterke 
vrouw je eigenlijk bent!

Te koop bij (online) boekwinkels voor € 9,95 (excl. 
verzendkosten)
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LEZERSSERVICE

Planeta Organica Skin Super Good Natural Shower Gels

Banaan, passievrucht, granaatappel, grapefruit, avocado en mandarijn zijn stuk 
voor stuk voorbeelden van natuurlijke ‘blijmakers’ voor zowel je huid als je stem-
mingen. Maar ook kruiden zoals pepermunt en basilicum en natuurlijke extracten 
van komkommer, groene thee, bamboe, kokos en vanille hebben een positieve 
uitwerking op zowel lichaam als geest. Planeta Organica deed uitvoerig onderzoek 
naar de beste combinaties van natuurlijke ingrediënten en voegde deze samen in 
een lijn met lekkere douchegels. 

De producten zijn exclusief verkrijgbaar bij Kruidvat voor € 5,99 (500 ml)

Hoogsensitief kaartenset 

Hoogsensitiviteit kan zich op veel 
verschillende manieren manifesteren. 
Maar wordt vaak wel als last gezien 
en niet als pluspunt. Ervaringsdeskundige en coach Sannie 
Alblas-Smit wil juist benadrukken dat deze gevoeligheid ook 
heel veel positieve kanten kent en heeft daarom een kaarten-
set ontwikkelt die juist op deze kanten inzoomt. Door deze 
kaarten met regelmaat te gebruiken, leer je meer op jezelf te 
vertrouwen en leer je jezelf beter kennen. 

Onder andere bij bol.com te bestellen voor € 13,99 (excl. 
verzendkosten)

3 x Onkruid voor € 15,-!

Pak dit voordeel! Kies pakket 1 (245-246-247), pakket 2 
(248-249-250) of pakket 3 (251-252-253) en betaal slechts 
€ 15,- in plaats van € 20,85. 

Prijs is inclusief verzendkosten, bestel via www.onkruid.nl

Pakket 1: 245-246-247

Pakket 2: 248-249-250

Pakket 3: 251-252-253
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De 7 chakra’s zijn een mooie ingang om 
je op de weg van spiritualiteit te bege-
ven, of om deze weg verder uit te die-
pen. De leergang gaat niet alleen over 
chakra’s, maar ook over meditatie, mi-
neralen, mythologie en nog veel meer.

Om de weg van de sjamaan te kunnen 
gaan, moet je weten wie je bent, waar 
je vandaan komt en waar je heen wilt. 
Daarna ben je klaar om die innerlijke 
kracht te verbinden met praktisch sja-
manisme voor elke dag.

Werken aan je eigen groei. Begeleid door deskundigen die je de ruimte geven die je nodig hebt.
Een basis van kennis en vaardigheden die hun waarde in het leven al sinds mensenheugenis

bewijzen. Aangevuld met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Dat is wat je wilt.
Meld je vandaag nog aan via www.onkruid.nl of bel 06-13988112.

Deze 5 leergangen van het 

Onkruid College 
zijn beslist iets voor jou

Dit kosten de leergangen van het Onkruid College

De prijzen zijn inclusief persoonlijke begeleiding door de docent, huiswerkcorrectie, studiemateriaal en andere 
benodigdheden.

Chakra’s (10 lessen)
De kracht van Kwetsbaarheid (8 lessen) 
Vrouw en Kracht (10 lessen)
Spiritueel schrijven (7 lessen)

Je betaalt
€ 285,-
€ 275,-
€ 280,-
€ 230,-

Prijzen voor deelnemers buiten Nederland op aanvraag.

Chakra Vrouw en kracht

LEZERSSERVICE

   Slim studeren
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Al schrijvend ontrafel je in deze leer-
gang het web dat het leven om jouw 
kern gesponnen heeft. Ervaar de trans-
formerende werking van schrijven.  Luis-
ter naar je innerlijke stem en laat hem 
spreken via je pen. 

Meer weten? Bel 06 - 13988112 of kijk op www.onkruid.nl

Dit is de kracht van ontvankelijk zijn 
zonder afhankelijk te worden. Het is de 
vreugde van zowel het ontvangen als 
van het geven, de kunst je ziel bloot te 
leggen zonder angst te voelen.

   Slim studeren
Spiritueel schrijven De Kracht van Kwetsbaarheid

LEZERSSERVICE

Storytelling is een mooie methode om iets duidelijk te maken, 
je verhaal kwijt te kunnen en mensen iets laten meebeleven. 
Want een verhaal kan alles bevatten. Je leert hoe je de lezer of 
luisteraar kunt meenemen in jouw verhaal.

Storytelling

Kosten
Het college Storytelling 
kost  € 249,- incl. ver-
zendkosten. De opleiding 
bestaat uit 12 lessen en 
wordt geleverd met pen 
en dagboek om je eerste  
verhalen in op te schrij-
ven. Je ziet je schrijftalent 
iedere les verder tot ont-
plooiing komen.
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LEZERSSERVICE

Onkruid staat boordevol inspirerende verhalen, reportages, praktische rubrieken en pittige interviews 
waar je lekker voor gaat zitten. Wil jij niets missen en op de hoogte blijven van al het nieuws? Dan 
mag je Onkruid zeker niet missen. Geniet van het leven en groei mee met ons, zeker nu de tijd van 
verandering voor ons ligt.

Gratis bij een 
jaarabonnement

ONKRUID 25476
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Cadeau voor 
         nieuwe abonnees

Bel meteen 0251 - 257924
of meld je aan via   www.onkruid.nl

LEZERSSERVICE

Abonnee worden?
Neem nu een jaarabonnement voor € 39,50

Het meisje dat aan de oever verscheen (van bestsellerauteur Geert Kimpen, bekend van o.m. 
De Kabbalist) verovert de harten van spiritueel Nederland.

Zelden verschijnt er een boek waar zo veel over gepraat en gedeeld wordt. 
Lezers en recensenten zijn diep onder de indruk en ontroerd door de 
wijsheid en inzichten over liefde, seksualiteit, zielsverwantschap, manne-
lijkheid en vrouwelijkheid in dit meeslepend sprookje dat zich afspeelt in 
het mystieke India. 
Het boek raakt mensen diep in hun ziel. De zoektocht van het hoofdper-
sonage Kama naar zijn levensbestemming, de wonden die hij als man 
oploopt op zijn liefdespad, de lessen die hij leert over geheelde seksuali-
teit, en de hartsverbinding met ‘het meisje’ dat alle facetten van de vrouw 
vertegenwoordigd. 
Het boek raakt de snaar van deze tijd waarin sterke vrouwen met niets 
minder genoegen nemen dan met een sterke man die naast hun wil staan 
en niet als een kind troost zoekt aan hun rokken. Het beschrijft de zoek-
tocht naar het herstel van ware verbinding tussen mannen en vrouwen.
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Netwerkjes
NETWERK

Meer aanspraak gezocht

Vrouw 62 jr. vind dat het tijd wordt voor wat 
meer aanspraak. Wie wil! Ze is verknocht aan 
dieren, wandelen met een vrouw met een hond 
b.v. Ook zonder een dier wandelen is oké. 
Fietsen op een tourfiets/stadsfiets kan ook. Ze 
heeft een zeer goede conditie en ze is onder-
nemend. Het gaat vooral om vrouwen die wat 
meer tijd hebben, maar dat is geen pré. Ze is 
zowel inhuizig als uithuizig. 

Wil | w.groeneveld7@hotmail.com

Klank, stilte, vrouwencircel en een 
plons

Ben je vrouw en woon je bij Gasselte? Graag 
ontmoet ik vrouwen voor een vrouwencircel. Sa-
men krachtplaatsen ervaren. Delen en verbinden 
in klank of stilte, met een plons in het heldere 
koele water en genieten. Ook zoek ik intuïtie-
ve mensen om te begeleiden met o.a drum in 
klankconcerten. 

Lichtgroet, Romy | romy@samavihara.nl

Kennismaking

Hallo gezellige lieve man, graag kom ik in 
contact met een lieve/rustige man spiritueel en 
60er. Ik 60er/vrouw geniet iedere dag, van deze 
prachtige aarde met al zijn schoonheid. Mijn 
zoektocht gaat niet naar invulling; maar aanvul-
ling / je zou ons dan maatjes kunnen noemen. 
Mij bellen mag of spreek in om elkaar wellicht 
te leren kennen.

Groetjes Wyke | 06-27597258

Spullen voor goed doel gezocht

Wie, o wie, heeft er voor mij: 
• Wonderbag
• Het boek der geheimen (Osho) (1400 blz)
Spullen zijn bestemd voor ’n goed doel. Dus ’t 
liefste… gratis aanbiedingen.

IJ.M.W. Rutten-Borger | 073-6145455

Spiritueel maatje gezocht

Goed uitziende charmante vrouw van middelba-
re leeftijd zoekt spiritueel, sportief en oprecht 
maatje met gevoel voor humor. Om samen van 
de mooie dingen in het leven te genieten. Voor-
keur provincie Drenthe. Graag eerst telefonisch 
contact.

Tot horens, Mary | 0592-351586

Gratis af te halen: Happinez en 
Landleven 

Heeft iemand interesse in de nodige exemplaren 
van Happinez en Landleven? Ik doe er niets mee 
en vind het zonde voor de oud papier container. 
Ideaal voor het maken van moodboards en col-
lages. Ze zijn gratis af te halen. Dus laat maar 
weten via rooswink@planet.nl.

Susan Rooswinkel | rooswink@planet.nl

Spirituele vriendschappen gezocht

Lieve vrouw zit spirituele vriendschappen door 
heel Nederland. Gevoelsmensen met je hart 
op de juiste plek, betrouwbaar en aardig. Mis 
je ook vrienden om je heen! Ben je wel veel 
bezig maar toch geen vrienden? Handicap geen 

ONKRUID 25478



79ONKRUID 254

Contact met andere Onkruidlezers leg je gratis door een tekst op te geven via nieuwsbrief@onkruid.nl, op de 
website www.onkruid.nl te plaatsen of te sturen naar: Onkruid, t.a.v. netwerk, Postbus 173, 4140 AD Leerdam. 
Na goedkeuring zal jouw netwerkje geplaatst worden op de website en, afhankelijk van de aanmeldingen, in 
het eerstvolgende nummer van Onkruid.

LET OP!
• Geen commerciële aanbiedingen, cursussen e.d. • Zet nooit je volledige adres in het netwerkje • Gebruik 
een telefoonnummer, e-mailadres of postbusnummer als contactmogelijkheid.

NETWERK

bezwaar! Reageer via mijn e-mail: libelle2020@
hotmail.com. Ik kijk uit naar reacties. Leeftijd van 
45 tot 65 jaar.

Libelle | libelle2020@hotmail.com

Saunavriendin gezocht

Hoi, ik zoek een leuke spirituele saunavriendin om 
zo nu en dan naar de sauna te gaan en dan ook 
interessante en leuke gesprekken te hebben, en 
tussendoor wat mailen en appen over ons leven. Ik 
ben zelf een vrouw van 53 jaar, geinteresseerd in 
o.a. sjamanisme, reincarnatie, india, tibet, reizen, 
schilderen, alternatieve geneeswijzen, wandelen. 
(Niet voor relatie, heb al een partner en hij houdt 
niet van de sauna). Ik hoor graag van je, groetjes 
Marieke. Regio Noord-Holland/Utrecht.

Marieke | mariekem@outlook.com

Op zoek naar een leuke vriendschap

Hoi lieve dame! Ik, spontane, rustige en vriende-
lijke man van 44, zoek een leuk contact met een 
leuke en liefdevolle dame. Ik ben woonachtig in 
Utrecht. Puur voor een warme leuke vriendschap. 
Om samen eens lekker uit eten te gaan bijvoor-
beeld. Of naar de film. Of simpel een drankje 
en lekker kletsen. Ik ben getrouwd, in een open 
relatie. Geen geheimen. Wel zo open en eerlijk. 
Mijn trefwoorden zijn: interesse in Zen en Energie-
werk en de kracht van het hart. In deze combinatie 
leef ik mijn leven in plaats van te overleven. Heb 
jij soortgelijke interesses? Lijkt mij leuk je eens 

te leren kennen! En wie weet? Mail me gerust op 
scootie31@gmail.com.

Richard | scootie31@gmail.com

Veilige plek gezocht

Hallo - ik sta binnenkort op straat, zonder enig 
perspectief voor een toekomst vanwege de onbe-
taalbare vaste lasten en medische kosten in NL. Ik 
zoek een plek waar ik veilig met een pipowagen 
kan staan, met toegang tot water en stroom, tegen 
huurprijs. Geen tegenprestaties van arbeid ivm 
gezondheid. Zeer bedankt voor tips!

Jason | JasonNL@live.nl

Tijd voor een bakkie?

Zijn er hier gezellige niet-rokende vrouwen die het 
leuk vinden om af en toe bij mij thuis een bakkie 
te komen doen, film op DVD te kijken of andere 
leuke dingen (zoals creatief bezig zijn)? Ik woon 
in Zwolle, ben 52 jaar, heb een LAT-relatie en een 
brede interesse. Door een ernstige knie (en enkel)
blessure ben ik op dit moment niet mobiel (in huis 
loop ik met krukken en maak gebruik van een 
trippelstoel). Wel behoefte aan een stuk gezellig-
heid, aanspraak. Mijn insteek is vriendschap op 
basis van wederkerigheid, dus ook als mijn letsel 
hersteld is zal wat mij betreft het contact blijven. 
In de loop der tijd kunnen we zeker gezellige acti-
viteiten gaan ondernemen.

Marlou | mst1767@gmail.com
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In de tentoonstelling Sterke verhalen laat het Ne-
derlands Fotomuseum een verscheidenheid aan 
visuele verhalen uit de rijke collectie zien. Het is 
een mix van historische en eigentijdse fotografie; 
van thema’s en onderwerpen; van professionele 
en amateurfotografen.  

Tentoonstelling

De tentoonstelling bestaat uit tien thema’s en eenen-
twintig fotoseries. Het opent met het bijzondere le-
vensverhaal van Hein Wertheimer, de founding father 
van het Nederlands Fotomuseum. Zijn leven lang was 
Wertheimer een zeer actief en bedreven amateurfoto-
graaf, maar niemand wist bijvoorbeeld dat hij onder 
meer door zuinig te leven een vermogen van zo’n 10 
miljoen euro had opgebouwd. 

De verhalen

Ieder hoofdstuk stelt een actueel maatschappelijk 
of juist alledaags thema aan de orde, zoals macht, 
migratie, rijkdom of voetbal. Telkens plaatsen twee fo-
toseries het thema in een ander perspectief, waardoor 
het kijken voorop wordt geplaatst.
Bij het thema ‘(on)macht’ wordt duidelijk hoezeer 
fotografen een thema vanuit een totaal verschillend 

vertrekpunt kunnen benaderen, in vorm én inhoud. 
De Rotterdamse fotograaf Peter Martens trok zich het 
lot van de kwetsbaren in de samenleving zeer aan. 
Hij wilde ze voor iedereen zichtbaar maken, zodat de 
kijkers zich bewust werden van hun bestaan. Daarom 
fotografeerde hij recht voor zijn raap. De andere, meer 
onzichtbare kant laat zich veel moeilijker vastleggen. 
Want hoe fotografeer je ‘macht’? Hiervoor is een heel 
andere fotografische benadering nodig, een die zich 
niet richt op mensen, maar op het systeem, het uiter-
lijk en de symbolen van de macht. Typerend voor het 
werk van Jacqueline Hassink en in het bijzonder voor 
haar project The Table of Power.
Een ander thema in de tentoonstelling is migratie - 
één van de grote vraagstukken van onze tijd. In de 
collectie van het Nederlands Fotomuseum zijn twee 
indrukwekkende fotoseries hierover te vinden. De van 
oorsprong Hongaarse fotograaf Ata Kandó besloot 
in 1956 af te reizen naar de Hongaars-Oostenrijkse 
grens. De Hongaren reisden massaal af naar buurland 
Oostenrijk om de Russische onderdrukking te ont-
vluchten. Velen strandden bij de grens waar ze onder 
erbarmelijke omstandigheden noodgedwongen verble-
ven. Waar Kandó gestrande vluchtelingen vastlegde, 
maakte fotograaf Ad van Denderen in de jaren ’90 een 

fotoserie van Afrikaanse vluchtelingen die in het 
holst van de nacht per boot aankwamen op een 
van de Europese stranden rondom de Middellandse 
Zee. Op hun gezichten is de hoop op een nieuwe 
toekomst af te lezen.
Voetbal is oorlog. Niet letterlijk natuurlijk, maar het 
spel kan hard en dramatisch zijn. Of juist heel saai, 
wanneer er op het veld niet zoveel gebeurt. Stel, je 
bent sportfotograaf. Hoe leg je een wedstrijd vast? 
Ben je snel genoeg om het belangrijkste doelpunt 
te ‘vangen’? De voetbalfoto’s van Kees Molkenboer 
en Hans van der Meer uit de collectie van het Foto-
museum laten zien dat de opvattingen daarover in 
de loop van de tijd nogal eens veranderen.

SpotlightSPOTLIGHT

Nederlands Fotomuseum

Gebouw Las Palmas, Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam | +31 (0)10-2030405 | 
info@nederlandsfotomuseum.nl | nederlandsfotomuseum.nl

Sterke verhalen t/m 17 mei 2020

ONKRUID 25480
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NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op www.onkruid.nl en krijg tweewekelijks de Onkruid nieuwsbrief in je mailbox. Daar zie je 
de leukste artikelen, handige tips én onze natuurman in terug, en exclusieve aanbiedingen en winacties!

Het volgende nummer ligt vanaf 28 februari in de winkel.

Blijf op de hoogte
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